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Voorwoord 

  

Het warme, soms extreem warme weer van de afgelopen zomer heeft ons nu wel verlaten. 

We gaan naar normalere temperaturen en eindelijk valt er weer wat neerslag. Vooral dit laatste is 

zeer welkom in menige tuin en weidegrond. Laten we hopen op een mooie herfst.  

De afgelopen weken wordt het midden in de week steeds weer wat drukker bij ’t Anker. De meeste 

verenigingen hebben de eerste activiteiten of repetities weer opgestart. 

 

De komende maand staat er  weer het e.e.a.  te gebeuren.  

Wat te denken van alweer nieuwe sporten van “Else Sport – Fit & Vrolijk”  én 

Elser MTB challenge én  Schilderen en tekenen.       

   

 

En  natuurlijk wil ik nog even stilstaan bij de coverfoto van dit nummer. We hebben gekozen voor de  

“Kiosk Canada op het gelijknamige buurtschap Canada”. 

Deze foto van de Kiosk-Souvenir-plek, is genomen in de begin jaren zestig, aan de Canadaweg 
tussen Oud-Appelscha en Wateren in het buurtschap Canada.  
De Kiosk op Elsloos grondgebied was destijds van Rinze Hoekstra en is door de jaren heen een 
ontmoetingsplek voor jan en alleman geweest. Door de vasthoudendheid van campingbaas Jan 
Scheepstra kon deze voortgezet worden. Jan heeft met zijn vrouw Wilhelmina de gemoedelijke 
camping Wilhelminahoeve in 1990 in de benen geholpen en het naastgelegen terrein met 
“Snackbar Canada” begin jaren 2000 gekocht. De exploitant die de “tent” vanaf 1987 van Hoekstra 
huurde, Hans Plat, bleef tot 2008 de huurder. 
Eigenaar Scheepstra kreeg toen toestemming om er een nieuw pand op te zetten. De moderne en 
duurzaam ingerichte eetgelegenheid “Eethuis Aekingerzand” werd in 2009 geopend en is op deze 
idyllische plek nog steeds een grote trekpleister. Zoon Edwin Scheepstra zwaait daar nu al weer 
jaren de scepter.  

In de vorige eeuw verbleven er elke zomer dag- en verblijfsrecreanten op de campings of 
kampeerboerderijen aan de Canadaweg. Anderen kwamen langs om de aantrekkingskracht van De 
Kale Duinen aan de andere kant van de weg te ondervinden. Daarom zette Hoekstra er een soort 
groene wagen voor de verkoop van patat en ijs neer. In de loop der jaren veranderde het 
grotendeels houten gebouwtje in een echte snackbar. 
Ten tijde van deze foto was de geliefde zwemplas “het Canadameer”, de spartelvijver, laat staan de 
naam Het Drents Friese Wold” er niet. Ook de parkeerplaatsen aan weerszijden van de Canadaweg 
zijn pas op latere data aangelegd.  

Op de huidige foto is duidelijk het verschil in tijdgeest te zien op natuurlijk exact dezelfde plek. 

 

Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier, 

Dick 
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Opgeprikt !!! 

 
 
 
De redactie hoort in de wandelgangen wel eens dat er een misbaksel tussen de Else Blattien’s zit. 
Sommige zijn wazig, andere hebben een pagina op zijn kop of pagina’s compleet zwart U kunt ze 
inleveren bij de redactie, dan krijgt u een goede nieuwe. Graag met naam, straat etc. en wat er mis 
is.  

De redactie 
 
 
Bij deze bedank ik mijn lieve buurtjes, die mij gesteund hebben en dat nog steeds doen tijdens deze 
hele moeilijke weg bij het overlijden van Karol. 
Ook voor alle kaarten die ik heb ontvangen, hiervoor alle dank. 

Rina Suijkerbuijk 
 
Wij willen graag iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en telefoontjes. Ook buurt 
Frankenaweg voor het vlaggen op onze 50 jarige trouwdag. 

Albert en Alie Tjassing 
 

Begin september is er door vrijwilligers collecte gelopen voor de KWF. 
Ondanks dat de oude vertrouwde bus er niet meer was en men alleen 
met QR, of door zelf te storten kon doneren, is er toch nog  € 572,57 
opgehaald. Heel hartelijk dank daarvoor.  
Ook dank voor Kees en Gerrie Koopstra die na jarenlang in het 
buitengebied te hebben gecollecteerd zijn gestopt. 

Gerda Slager 
 

 

De praktijk is gesloten van 
zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober. 

 
Herhaalmedicatie graag bestellen vóór woensdag 12 oktober. 

 
Waarneming: 
Op werkdagen van 8.00-17.00 uur:  
Huisartsenpraktijk Oldeberkoop, Wolvegasterweg 15, tel: 0516-451250. 
Buiten deze uren is de Dokterswacht Friesland bereikbaar.  
Tel: 0900-112 7 112. 

 
Ik zoek een maatje om te PAARD fijne buitenritten te maken door onze prachtige omgeving. Ben 
niet (meer) in het bezit van een eigen paard, dus eentje huren bij bijv Ludanchelohoeve is een optie. 
Ik heb veel rijervaring.  

06 28197015 Femia de Weijer (63 jr) 
BEDANKT….. 
Even een simpele container bij de weg zetten (trekken) op woensdag 24 augustus had tot gevolg 
dat ik  een uur later een spoedoperatie in het ziekenhuis in Heerenveen onderging en een paar 
dagen “even weg naar het buitenland” wel kon vergeten. Na drie dagen in het ziekenhuis te hebben 
gebivakkeerd mocht ik thuis aansterken. Ook namens Pietje en de kinderen wil ik iedereen 
bedanken voor de enorme belangstelling, mooie woorden en wensen zowel per kaart, sms, app, 
mail als tal van telefoontjes, bezoek, bloemen, fruit en wat niet, die wij de afgelopen periode 
mochten ontvangen. Het gaat weer de goede kant op, al moet ik nog wel rustig aan doen. 

            Hendrik Betten               
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Woonenquête 

Ronde deze tijd is of wordt de grote Elser Woon 

enquête bij u opgehaald. Na de nieuwjaarsactie van 

Vesuvius waarbij aandacht werd gevraagd voor de 

beschikbaarheid van betaalbare woningen, ontstond 

het idee om die behoefte eerst te inventariseren. 

Doel van deze enquête is om inzicht te verkrijgen in 

de behoefte en de potentie. Met de uitkomsten 

hopen we de juiste richting te kunnen kiezen bij het 

onderwerp woningbouw in Elsloo. We waarderen ieders inbreng en medewerking (ook als er niets 

verandert, alle input maakt het beeld completer)  

Stoepen herstraat 

In het vorige nummer hebben we gemeld dat het onderwerp stoepen aan de orde is geweest in het 

overleg met de gemeente. Inmiddels zijn de meeste stoepen herstraat en ligt Elsloo er weer een 

stuk netter bij! We zijn er blij mee! Hierdoor is voor alle inwoners die regelmatig een ommetje 

maken in het dorp deze activiteit weer veiliger geworden. 

Afscheid Klokkenluider Huug Jak  

Begin september hebben Huug en Maartje 

Elsloo verruild voor Assen. Huug was één van 

de vaste Klokkenluiders die ’s ochtends om 

9:00 uur meldde dat het 9:00 uur was. Hij 

deed dat al vele jaren stipt en met veel 

toewijding, dat vond Plaatselijk Belang wel 

een bijzondere vermelding waard. Namens 

Elsloo hebben we Huug en met boek over 

Klokkenstoelen en een bos bloemen bedankt 

voor zijn rol in het dorp. Tijdens een korte 

afscheidsreceptie in het Karkehuus bleek dat 

de opvolging inmiddels is geregeld door een 

compleet Klokkenluiders Gilde, maar 

daarover vast meer elders in dit blad. Ook de nieuwe Klokkenluiders en de opperklokkenluider 

Hendrik willen we natuurlijk alvast bedanken voor het in ere houden van deze traditie en ook 

succes wensen met hun nieuwe dagritme. 
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Lange Afstand wandeling 100km van Appelscha vlak langs 

Elsloo 

Ooststellingwerf is weer een nieuwe wandelroute rijker: de 100 km van 

Appelscha. Een wandeltocht door de verschillende natuurgebieden van 

Ooststellingwerf. Natuurlijk komt de route ook door de Schaopedobbe en langs 

de Stobbepoel. Dorpsgenoot Bertha Middendorp had de primeur, daar de route 

als eerste in z’n geheel te lopen. Het relaas van deze lokale monstertocht en meer 

informatie over de route vind je op www.appelscha.nl/routes 

 

Ondersteuning voor verenigingsbestuurders 

Voor clubs en verenigingen blijkt het soms lastig bestuurders en vrijwilligers te vinden. Soms komen 

daardoor clubs zelfs in problemen, reden genoeg voor gemeentes, om hierin te willen helpen 

bijvoorbeeld met coaches en cursussen. In Elsloo deed ODIS een proef met het uitbesteden van 

taken, bijvoorbeeld een deel van de taken van de penningmeester. Uit een enquête bleek dat meer 

clubs wel interesse hadden in deze aanpak. Tijdens een door de sportcoaches van Scala 

georganiseerde bijeenkomst van clubbestuurders gaf ODIS een korte presentatie over de aanpak. 

Als meer clubs in Elsloo interesse hebben in zo’n aanpak, neem dan contact op met Bart Sjoerdstra 

van Scala of het bestuur van ODIS. 

Hartelijke groet, namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde, 

Arno Goettsch 

  

UITNODIGING AAN ALLE INWONERS VAN ELSLOO 

Woensdag 2 november: bij Plaatselijk Belang op de koffie.  

Thema: energie 

We kunnen er niet omheen: de energiekosten stijgen snel en worden hoog, ook in 

Elsloo. Er wordt gewerkt aan maatregelen om het effect te dempen, maar dat we er 

last van krijgen is duidelijk. Voor Plaatselijk Belang een reden om dit onderwerp te 

verkiezen als thema voor de volgende “Bij Plaatselijk Belang op de Koffie” 

We zijn nog druk bezig met het programma, dat zullen we in ieder geval publiceren op 

onze dorpswebsite. Besparen, isoleren, tips uitwisselen, informatie over 

overheidssteun, inzicht in eigen gebruik, alternatieven komen zeker aan de orde 

Het betreft een informele bijeenkomst, alle inwoners van Elsloo zijn welkom en naast 

interessant gaan we ook voor gezellig! 

Aanvang 20:00 uur, locatie Achterzaal het Anker 

http://www.appelscha.nl/routes
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  Welkom bij de Ouder & Kind Ochtend 
  Een inloopochtend voor ouders met jonge kinderen 
 
  Elke vrijdag bij Scala in de Kompaan, Moskampweg 3 Oosterwolde 
  Tijd: 09:30 – 11:30uur 
  (tijdens schoolvakanties is er geen inloop) 
 
 Vanaf heden kunnen ouders, grootouders en hun (klein)kinderen tussen de 0 en 4 jaar elkaar   
  iedere vrijdagochtend ontmoeten tijdens de Ouder & Kind Ochtend in de Kompaan.  
  De ouders kunnen hun ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen. Terwijl de   
  kinderen ondertussen samen kunnen spelen. De deuren naar het binnenplein zetten we open.     
  Buiten staan de loopfietsjes klaar en er is een zandbak voor de kinderen. De kosten per    
  bijeenkomst bedragen € 1,00 inclusief koffie en thee. Scala trakteert de kinderen op iets te   
  drinken. Lijkt het jou als ouder leuk of ken je een (groot)ouder voor wie dit iets is? Kom dan   
  vrijdagochtend tussen 09:30-11:30uur gezellig langs. Voor vragen kunt u contact opnemen met  
  Nynke de Jong, medewerker bij Scala via ndejong@scala-welzijn.nl of telefonisch 
  via 06 – 55 00 11 12 
 
 
 
 
 
 

  AutoMaatje is er ook voor u 
 
  Beste inwoner van Elsloo, 
  bent u minder mobiel en lukt het niet om zelf, of via bestaande regelingen, vervoer te regelen? 
  Is hierdoor bijvoorbeeld boodschappen doen, naar de kapper of een bezoek aan familie niet  
  vanzelfsprekend? Of heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld de dokter of tandarts? 
  Neem minimaal twee werkdagen van tevoren contact op met ANWB Automaatje Ooststellingwerf.   
  Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 op   
  telefoonnummer 06 – 520 11 433 of via automaatje@scala-welzijn.nl . 
  Wij kijken naar de beschikbaarheid van onze vrijwillige chauffeurs en koppelen u, indien mogelijk.   
  Dan bevestigen we de rit bij u en geven u de globale inschatting van de onkostenvergoeding 
  (€0.35 per km), die u na de rit rechtstreeks aan de chauffeur betaalt. 
 
  Planner gezocht 
  We zijn ook nog op zoek naar een extra planner die een paar uur in de week de ritten in kan   
  plannen. Wilt u zich inzetten om inwoners mobiel te houden? Dan maken we graag kennis met u!   
  Meer informatie: Basimeh Fokkema, coördinator AutoMaatje, via  bfokkema@scala-welzijn.nl of  
  op telefoonnummer 06 – 55 00 11 54. 
 

 

  

 

 

mailto:ndejong@scala-welzijn.nl
mailto:automaatje@scala-welzijn.nl
mailto:bfokkema@scala-welzijn.nl
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Radio-Dorpentoer “Simmer in Fryslan” in Elsloo 

Voor de dorpentoer “Simmer yn Fryslân” van omrop 
Fryslân was verslaggever Geert van Tuinen onlangs de 
gehele dag te gast in Elsloo. Hij werd die dag bijgestaan 
door Hendrik Betten, die hem een en ander over het dorp 
vertelde en van Tuinen die dag op de PB-elektrische fiets 
naar de diverse gesprekspartners bracht. 

De live reportages en gesprekken met de bewoners van 
het dorp voor dit radioprogramma kwamen uit een lange 
lijst van aangedragen onderwerpen, waaruit de omrop 
een selectie maakte. In de tuin van Annemarijke Smit en 
Paul de Bruyn werd ’s morgens begonnen met een ontbijt 
geserveerd door gastvrouw Naomi Ykema van restaurant 
’t Anker. Van Tuinen sprak met de Bruyn en Smit over Hart van Cambodja, waar het echtpaar zich 
met hart en ziel voor kleinschalige hulpverlening en ontwikkelingswerk inzet.                                                                                                                   

De volgende stop was de klokkenstoel, waar het klokkenluidersgilde niet alleen wat over de 
dubbele klokkenstoel vertelde, maar van Tuinen ook de gelegenheid gaf om ook zelf even een klok 
te luiden. Daarna toog het gezelschap naar de karakteristieke woning van Huug Jak en Maartje van 
der Bijl om van hen te vernemen wat voor bijzondere woning de oude boterkarnfabriek, waarin zij 
wonen, wel niet is.  

Vervolgens werd door het dorp gefietst richting tractorfanaat en verzamelaar van oude tractoren 
Rutmer de Vries om van hem te vernemen wat hem zo bezig houdt met al die oude tractoren 
(vooral Hanomags) die hij bezit en in een soort traktorenmuseum in de stallen heeft opgesteld. 
Onvoorstelbaar wat daar werd aangetroffen en met wat voor enthousiasme  een en ander werd 
verwoord. Zo ook door Hermann Brüning uit het Duitse Lingen, die bij de Vries met een uit 1941 
daterende Hanomag was komen aanrijden om daar met zijn vrouw Erika te overnachten. 

Midden in het omvangrijke landschap ten oosten van Elsloo was de volgende stop. Daar sprak van 
Tuinen met Dennis Worst over het door hem bedachte project Biodiversiteit “Van akker naar 
bakker” dat medio mei van dit jaar is gestart. De aldaar staande tarwe van boer Brouwer gaat via de 
molen van Makkinga naar de bakker in Oosterwolde om daar voor het  “Weijers Eygen volkoren 
tarwebrood”  gebruikt te worden.  

Met super vrijwilliger in sport (korfbal en gymnastiek) en spel, sportbestuurder, organisator van het 
populaire bootcamp, maar daarnaast vooral boerin, EHBO’er  en werkgroeplid van “Else Sport, Fit 
en Vrolijk”, Rina van Burgsteden, werd in de volgende bijdrage live in de middag over haar grote 
vrijwillige inzet gesproken. 

Nog voordat van Tuinen naar het recreatiebedrijf aan de Bûtenweg werd gebracht sprak hij in de 
woonwinkel Reliving met Naomi Ykema over de combinatie van restaurant, dorpshuis en vooral het 
assortiment welke hij aantrof in de woonwinkel 

Op de camping D’ Elf Ieken aan de Bûtenweg sprak hij vervolgens met Henk en Lutske Eggen over 
niet alleen de drukte op de kampeergelegenheid, maar ook over de bijzondere ontwikkeling van het 
maisdoolhof, de buiten- en binnenspeelplaats en de kinderweide. 

“”Wat is de droom voor de toekomst voor de jeugd in Elsloo” werd in het slotstuk van het 
programma “Simmer in Fryslan” gevraagd aan de voorzitter van de in het leven geroepen jeugdraad 
van Elsloo, Sil van der Berg. Niet alleen de jeugdwensen maar ook toekomstplannen voor de nade-
rende toekomst en betrokkenheid bij het dorp werden daarbij besproken. 

       Hendrik Betten 
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Griepprik 
 
De reguliere griepprik wordt dit jaar op 11 en 13 oktober gegeven in de huisartsenpraktijk 
aan de Oosterhuisweg 1A te Makkinga.    
Als u diabetes, een hart-, long-, of nierziekte, minder weerstand of een hoog risico op 
gezondheidsproblemen heeft of als u ouder bent dan 60 jaar krijgt u een schriftelijke 
uitnodiging voor een gratis griepprik.  
We hebben een indeling gemaakt op postcodegebied, deze vindt u terug op de uitnodiging. 
Wij vragen u om hier rekening mee te houden. 
 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en denkt u in aanmerking te komen, neem dan contact 
op met de praktijk. 
Wanneer er voldoende vaccins zijn, kunnen mensen die geen indicatie hebben, maar de 
griepprik wel willen, deze krijgen voor eigen rekening. 
 
Als er vragen zijn kunt u altijd bellen.  
Huisartsenpraktijk Timmermans  
tel: 0516-441250 
 

Nieuw computersysteem in de praktijk 
Op donderdag 3 november a.s. start de praktijk met een nieuw computersysteem, op deze dag zijn 
wij uitsluitend geopend voor spoedgevallen.  Vanwege scholingen m.b.t. dit nieuwe systeem en de 
invoering ervan zullen er tevens dagen zijn waarop er minder afspraken gepland kunnen worden.  
Ook het patiëntenportaal gaat veranderen. Vanaf 28 oktober is het huidige patiëntenportaal niet 
meer toegankelijk. In november wordt er een mail verstuurd met uitleg hoe u zich bij het nieuwe 
portaal mijngezondheid.net kunt aanmelden.  
De veranderingen voor ons team zijn groot, we zullen moeten wennen aan het nieuwe systeem. Dat 
kan betekenen, dat in de eerste weken mogelijk niet alles verloopt zoals u gewend bent. Wij vragen 
uw begrip hiervoor en zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen. Bij vragen kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen. 

Team Huisartsenpraktijk Timmermans 

 
Dankzij nieuw klokluiderskorps 
blijft traditie in ere 
 
Het handmatig luiden van de klokken in de dubbele 
klokkenstoel naast de dorpskerk in Elsloo blijven hand-
matig geluid. Niet dat dat abrupt zou zijn afgelopen, 
maar het ledental van het klokkenluidersgilde slonk nu 
twee jaar achtereen door een verhuizing van de vaste 
klokkenluiders Helmich Hammer(Wolvega) en Huug Jak 

(Assen). Het pure handwerk, en daarmee de traditie van het dorp, kan blijven bestaan. Dat komt 
omdat op initiatief van vaste klokkenluider Hendrik Betten, een vijftal enthousiaste dorpsinwoners( 
en een algemeen reserve) zich bereid hebben verklaard om beurten dagelijks de klok om negen uur 
te gaan luiden. De afgelopen weken waren zij al in training en kregen onderricht van de 
vertrekkende klokkenluider Huug Jak van het klokkenluidersgilde Elsloo.  
“Een mooie historische bezigheid waarbij je toch een stukje traditie in ere houdt. Net als de 
geschiedenis en tradities die aan het klokkenluiden in Elsloo verbonden zijn”,  meent Hendrik 
Betten, voorzitter van het Elser Klokkenluiders Gilde.  
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Hij was tijdens het in de haast in elkaar gezette koffiebijeenkomst op dinsdag  6 september maar 
wat content met de vijf nieuwe klokkenluiders, waaronder twee dames. “De klokken zijn bijna 
overal in de regio te horen en dit is een mooie doorstart”.   
Terwijl de verhuisauto met wat vertraging al bijna op het erf van Huug en Maartje stond werd 
tijdens deze korte bijeenkomst, ook bijgewoond door een vertegenwoordiging van de Stichting Het 
Karkehuus en Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde, op een passende wijze afscheid genomen van Huug 
en zijn vrouw Maartje genomen. Veel waardering was er voor Huugs inzet, enthousiasme en vooral 
tijd die hij gedurende zeventien jaar aan de dag legde. 

“Elser Klokkenluidersgilde”   Hendrik Betten 

  

100 van Appelscha 
Mijn voornemen dit jaar was/is om iedere maand iets nieuws te 
leren en/of te ervaren. Zo heb ik inmiddels leren hanen slachten, 
wichelroede lopen, mijn droombonbons gemaakt, een 
rondvaartboot bestuurd in de Amsterdamse grachten, honing 
geslingerd, een diep trance reis ervaren, etc. Voor de maand 
september ging ik de uitdaging aan om de 100 van Regio Appelscha 
te wandelen. Vijf dagen achterelkaar, 20 kilometer. Het is in de 
buurt dus kan ik lekker thuis slapen. Graag maakte ik gebruik van 
het aanbod van Arno om mij iedere dag af te laten zetten bij de 
start en dat mijn auto bij het eindpunt staat.  
 
Etappe 1: Appelscha-Elsloo 
‘Soms ruik je de herfst ook al zomert het nog.’ Deze zin uit een lied 
van Robert Long, kwam in mij op toen ik de eerste ochtend de 
eerste kilometers wandelde. Net als mijn moeder, vind ook ik de 
maand september een fijne maand. De ergste warmte is voorbij. 
Het oogsten kan beginnen. Wat is het anders om in je eentje te 

wandelen. Wat een rust, wat een ruimte. Je oog valt op andere dingen, je neemt pauze wanneer 
het jou goeddunkt (ik lunchte in de Kale Duinen, zonder een mens te zien), je hoort de stilte. 
Prachtige route met een paar pittige stukken in de zon en door het mulle zand.  
 
Etappe 2: Elsloo-Egypte 
Een beetje rommelige start. Vervolgens dacht ik na 1 kilometer mijn telefoon te zijn vergeten. Bleek 
niet zo te zijn, maar leverde wel een rugzak wissel op bij Mia en dat liep een stuk prettiger! De route 
had een paar lange rechte stukken en die vind ik al snel saai. Er was echter genoeg afleiding in de 
berm. Bloemen en planten in alle soorten en ik wist nog 
gewoon de meeste namen: rode klaver, witte klaver, 
zuring, margrieten, paardenbloem, boterbloem, wikke, 
kamille, kattenstaarten en pispotten. De laatste twee 
heten vast anders maar zo ken ik ze.  
 
Etappe 3: Egypte - Duurswouderheide 
Natte schoenen, die had ik nog niet gehad. Er ontstaat na 
drie dagen een patroon. Het eerste uur ben ik vooral 
bezig met alles wat niet lekker zit, een sok die ergens 
dubbel zit, bandjes van de rugzak die weer strakker of 
losser moeten, een shirt dat omhoog kruipt, kortom veel 
gedoetjes. Daarna loop ik twee uur echt lekker door en 
vind ik het bijna jammer om pauze te houden. Na de 
eerste pauze heb ik weer moeite om in mijn loopritme te 
komen en sta ik bij van alles en nog wat stil voor een 
fotomoment. Na de lunch zit het tempo er weer in en 
voor ik het wist, was ik alweer bij mijn auto. Het scheelt 
echt dat het wat koeler weer is. Ik vond de route erg 
mooi. De kers op de taart vandaag, waren de vier 
vliegtuigen die overkwamen toen ik op een bankje lag 
om de wolken te fotograferen.  
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Etappe 4: Duurswouderheide - Weperpolder 
‘Waar blijft de tijd van de regen, dat alles nat wordt van geluk’ (TrioBier). Het was vandaag 
fantastisch! Echt waar. Ook al viel het met bakken uit de hemel, ik heb een top ochtend gehad. 
Manoeuvreerde ik eerst nog voorzichtig om de plassen heen, eenmaal nat voelde ik mij volledig 
weer kind en stampte ik in iedere plas nog ff wat harder. Niemand kom je tegen. Om mijzelf te 
vermaken bedacht ik welke liedjes ik kende met regen/rain er in, best veel heb ik gemerkt. En nog 
leuker is om deze hardop te zingen, toch niemand die het hoorde. De postbode in Haule was de 
enige ziel die ik tegenkwam en we wisselden een blik van verstandhouding naar elkaar. De route 
was geweldig, ik ga ‘m nog een keer doen als het droog is. Gelukkig was het goed mogelijk om deze 
route op te splitsen in twee delen. Dus was ik blij dat ik na 3 uur weer iets droogs aan kon trekken. 
Eind van de middag heb ik deel twee gelopen. En zo’n dag heeft nog net wat meer afzien en 
belevenis dan de vorige 3 etappes. Om de paar uur vervang ik de kranten in mijn schoenen in de 
hoop dat ze morgen weer droog zijn.  

 
Etappe 5: Weperpolder-Appelscha 
De laatste dag begon met het beklimmen van de Weperbult. 
Prachtig uitzicht. Ook vandaag weer een prachtige route. Blijf 
het bijzonder vinden om kilometers te lopen zonder andere 
mensen tegen te komen. Wandelen in je eentje zorgt ervoor 
dat je veel meer ziet van de dingen om je heen. Het waren 5 
geweldige dagen. Sommige mensen lopen een voettocht naar 
Rome of naar Santiago de Compostella. Toch voelde deze route 
voor mij een beetje als een pelgrimstocht. Houdt mijn lichaam 
dit vol? Vind ik het leuk in mijn eentje? Kom ik mezelf tegen? 
Nou mijn lichaam heeft het super goed volgehouden tot mijn 

eigen verbazing. Ik vond het erg leuk om in mijn eentje de dag door te brengen. Sterker nog, ik vond 
mezelf een heel prettig gezelschap. Dus ja, ik ben mezelf tegengekomen op een leuke manier. Het 
was luxe om iedere dag in mijn eigen bed te mogen slapen en ‘s ochtends naar het startpunt te 
worden gebracht. Het was een leuke verrassing om de laatste kilometer te worden opgewacht met 
gladiolen en thuis voor de deur een doos chocola te vinden. Kortom het was een feestje! Voor wie 
deze route ook wil lopen:     https://appelscha.nl/100km-van-appelscha/ 

Bertha Middendorp 

 
OOK DIT GEBEURT IN ELSLOO                           - hangjongeren- 
 
Het is even na negenen op een septembermorgen van dit jaar als ik,  zoals gebruikelijk vanaf de 
klokkenstoel even een ommetje langs school en sportveld maak. Een scherpe zon in een blauwe 
lucht schijnt dan al boven het sportveld Elzenhagen. En ik zie scherp krassende kraaien, 
opgewonden cirkelend boven dan weer neerdalend op dat sportpark. 
 
Nu gebeurt dat wel vaker met deze al maar uitdijende groep kraaien, die blijven bivakkeren in de 
schuur van de naast gelegen boerderij van Godrie en mekaar dan spelenderwijs uitdagen of achter 
een tweetal buizerds aan zitten  Er is nu geen kat of door het gras huppelend wezen te bespeuren. 
Die zijn vaak goed voor een kraaienopstootje, zeker voor jonge kraaien die er tussen zitten – 
hangjongeren -  die nog niet broeden en relbewust de velden onveilig en levendig maken. Wat kan 
zo’n jongerenclub van ruim twintig kraaien zo verbazen. En vooral: zo lang geboeid houden met hun 
snelle, en dus even snel verveelde geesten?  
 
Als je er naartoe loopt en langs de omheining en in de sloot zoekt naar wat er aan de hand is, gaan 
de kraaien even verderop huppelend het voetbalveld op. Als ik dan bij het achterste doel kom, zie ik 
een ekster die vastzit in het voetbalnet, zo het lijkt. Slapjes klapperende vleugelpunten ritselen 
naast een zwarte stille staart, gebalde klauwende poten pakken het net beet. Het is moeilijk te 
plaatsen wat er is gebeurd. Wellicht achterna gezeten door een buizerd en toen in het net gevlogen. 
Ik kijk even op en zie dat ik toeschouwers heb. De eerst zo drukke groep zit nu in de bomen rond 
het sportveld vlakbij. De pakweg dertig kraaien houden me zijdelings scherp in het oog. Zachtjes 
wordt er commentaar geleverd. Ik voel me erg bekeken door de zittende massa kraaien. 

https://appelscha.nl/100km-van-appelscha/
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Ik pak de vogel met een bont gevlekt verenkleed op. Zij is nog in een goede staat, zij zat gelukkig 
niet al dagen vast. Bij het oppakken van de ekster verwacht ik oproer, gekras en gekrakeel en druk 
om me heen scheren van de warrige meute. Niets van dat alles. Of eigenlijk, iets dat 
indrukwekkender is. De hele boel valt volkomen stil en blijft roerloos kijken. Na een korte inspectie 
van de afkeurend kijkende ekster en een gesloten blik in de ogen gooi ik de ex-gevangene de lucht 
in. Die gaat er in een rechte lijn vandoor.  
                                                                                                                                         
Het commentaar op de tribune komt nu weer langzaam opgang. Maar iedereen blijft zitten. Als dit 
eksters waren, was ik nu een grote boosdoener geweest en al lang verjaagd. Maar deze koppel 
kraaien registreren alleen maar. Ik loop nog even mijn rondje om de reclameborden en het blijft 
plechtig stil. Maar als ik even later omkijk en de fiets pak is er toch wat veranderd.  
                                          
Alle jongeren van de club lopen nu op het sportveld. Behoedzaam maar beheerst komen ze een 
kijkje bij het doel nemen – inderdaad niets meer aan de hand. Een enkeling bekijkt het van en 
afstandje vanaf de rand van de groep of in de bomen. Hij weet uit de reactie van de anderen wel 
genoeg. Maar de meesten willen het zelf toch even zien. In alle stilte, één voor één. En zo is 
iedereen weer op de hoogte, observerend en geruisloos lerend, zoals je niet van hangjongeren 
verwacht. 

        Hendrik Betten 
 

Op veel wijzerplaten staat IIII in plaats van IV 
 
Wijzers en goudkleurige Romeinse cijfers op de wijzerplaten te 
over in de klokkenzaal van de accommodatie ’t Anker in Elsloo. En 
kijk maar om je heen op wijzerplaten op kerktorens of thuis aan de 
wand of in het wandmeubel. Nu leerden we op school dat 
Romeinen I,II,III,IV en V als ze 1,2,3,4,en 5 bedoelden. Maar op 
veel wijzerplaten, ook die daar in de klokkenzaal, staat IIII in plaats 
van IV. Volgens sommigen is dat opzettelijk ontworpen, omdat je 
drie groepjes cijfers krijgt: eerst vier met een I, dan vier met een V, 
tenslotte vier met X. 
Volgens anderen is het handig bij het kopen van de cijfers, want je 
hebt van elk een even nodig( 20 keer een I en van de V en X elk 
vier. De eigenaardigste theorie is dat IV de afkorting is voor 
Jupiter, de Romeinse oppergod. Zo iemand zet je niet op je 
zonnewijzer nog wijzerplaat. 

      Hendrik Betten 
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ODIS tennis bestaat 10 jaar 

Klein Wimbledon voor één dag in Elsloo 

Zondag  25 september werd het jubileumtoernooi van de Tennisclub gehouden. Deze dag speelden 
24 deelnemers drie wedstrijdjes van een half uur. ’s Ochtends om 8.00 uur werd er gestart en om 
17.00 uur was de laatste partij afgelopen. De weergoden werkten prima mee. 
De MOP had voor deze dag een extra grastennisbaan aangelegd.  
Voor het inspelen bleek dat prima te kunnen, vooral nadat we ontdekt hadden dat speciale 
softballen goed stuiten op de grasbaan. 
Voor de baan was een partytent geplaatst waar het voor de  spelers en bezoekers prettig vertoeven 

was.  Om 17.30 uur gingen we met de hele club 
sommigen met hun aanhang naar camping “de Elf 
Ieken” , waar we genoten van een prima verzorgde 
barbecue. Tijdens deze bijeenkomst stond  
voorzitter Arno nog even stil bij de start van de club 
10 jaar geleden. De mannen van het eerste uur 
deelden daarna de prijzen uit aan de dagwinnaars. 
Bij de dames behaalde Sonja Kersten de eerste prijs 
en werd Elly Koopstra tweede. De poedelprijs was 
voor Jannie Betten.  
Bij de heren was Sander Koopstra eerste en Jaap van 
der Wal tweede.  
De poedelprijs was hier voor Jos Zwart.  
Het was een zeer plezierige, sportieve 
jubileumdag!!!       

Willem Veurman                                        

 

ODIS-afdeling korfbal 
KORFBAL jeugd groepje  (F- pupillen) Programma competitie 
za 1-10-2022 Leonidas F1 ODIS F1 09:15 Noordwolde 
vrijdag 07-10-2022 ODIS F1 SCO F2 18.30 Elsloo  
vrijdag 14-10-2022 ODIS F1 Noveas F1 18.30 Elsloo  

De thuiswedstrijden zijn dus op de vrijdagavond  
 
Uitslagen  
Vr  09-09-2022 ODIS F1 Leonidas F1 2 - 23 
za 17-9-2022 SCO F2 ODIS F1 17-0 
za 24-9-2022 Noveas F1 ODIS F1 12-10 

 
 
Vanuit samenwerking met de omliggende verenigingen  
VZK/DIO/Donkerbroek/ODIS  (VDDO) heeft de jeugd hiervan allemaal 
al een nieuw inspeelshirt ontvangen (met de eigen naam erop).  
 
Lijkt het jou ook leuk om met korfballen te beginnen, kom eens langs.   
Er wordt getraind door Gerri en Rina op de woensdagmiddag van 17.00 
uur tot 18.00 uur op het sportveld in Elsloo.  Voor meer informatie kun 
je terecht bij Jan Siedsma, (tel. 06-15173154) of mail naar 
korfbal@svodiselsloo.nl 
 
 
 
 

mailto:korfbal@svodiselsloo.nl
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GROTE CLUBACTIE 
Het is het weer tijd voor loten van de grote Clubactie. Hiermee steunt u ODIS.  Van elk lot (wat maar 
€ 3,00 kost) komt maar liefst € 2,40 in de kas van ODIS.  
Dus koop loten in grote getale en steun de club. !!!!!!!!!    
 
Dit jaar is gekozen voor verkoop via eenmalige machtiging.  
Maar ook is er de online verkoop via de QR-code.  
Mocht er nog niet iemand bij u langs zijn geweest, maar u wilt wel graag 
loten, bel Jan Siedsma (06-15173154)  
 
Het is nu ook mogelijk om online loten te kopen. Dit kan door naar de 
volgende link te gaan:  https://lot.clubactie.nl/lot/o.d.i.s.---elsloo/30454 of 
door deze QR code te scannen. 

  

Trinitas blijft op zondag spelen 

Vergrijzing, een voorkeur om op zaterdag te voetballen en te stappen, steeds 
meer clubs nemen de wijk naar de eerste weekenddag, hopende dat de 
voetballers hun club dan trouw blijven. Beker of competitie; voor Trinitas maakt 
het weinig uit. Men wil op zondag blijven spelen. Het is maar te hopen dat niet 
veel andere voetbalclubs toch overstappen naar de zaterdag. 
 

Op de slotdag van het door v.v. Willemsoord georganiseerde voorbereidingstoernooi (George 
Fransen Bokaal) op sportpark de Boskamp werden de prijzen pas echt verdeeld. In poule B wist 
Trinitas in een week tijd maar liefst drie overwinningen op respectievelijk Oldemarkt , Willemsoord 
en Olyphia te behalen en daarmee de wisselbokaal mee naar Boyl te nemen. 
 
Begin september stond de eerste bekerwedstrijd voor Trinitas op het programma. De eerste ronde 
van het noordelijk bekertoernooi leverde deze maand behalve mooie wedstrijden voor Trinitas 
eigenlijk geen verrassingen op. Of het moet gelijk de eerste zijn geweest, toen men op 4 september 
de uitwedstrijd tegen Oldemarkt gelijk duidelijk wist te winnen. Het werd 1-4. Thuis werd een week 
later afgewerkt met Langezwaag . Op sportpark Boyl werd het 5-0. Na 18 september lijkt de ploeg 
van Jonna van Dijk helemaal klaar voor de competitiekraker uit tegen alweer Oldemarkt. In de 
laatste bekerwedstrijd werd thuis tegen Kuinre namelijk een 4-0 zege bewerkstelligd.  
Trinitas is door deze zegereeks groepswinnaar geworden en bekert dus verder. 
 
De komende twee seizoenen wordt evenwel de voetbalpiramide in het amateurvoetbal aangepast. 
Dat leidt tot twee seizoenen tot verzwaarde degradatieregelingen. Het leidt volgens de KNVB tot 
een kwaliteitsimpuls. Dat betekent dat in het komend seizoen in de derde klasse A (met 3 Friese 
clubs) alleen de nummer 11 degradeert en er 2 herkansers zijn. 
 
Het kan zijn dat alle clubs dit seizoen tot op de laatste speeldag nog ergens voor spelen en dat zorgt 
natuurlijk voor veel spanning. En als er genoeg kwaliteit geleverd wordt en punten gepakt worden 
en Trinitas bovenin meedraait kan het zomaar zijn dat de combinatieclub automatisch al mee om 
een periodetitel. Ach…..zover is het nog lang niet, de competitie is amper op gang gekomen. 
 
Programma competitie:                                                                                                                                                  
zondag 25 september Oldemarkt -Trinitas                                                                                                                
zondag 2 oktober        Trinitas - Wacker                                                                                                                         
zondag 9 oktober        Trinitas - Steenwijker Boys                                                                                                                           
zondag 16 oktober      beker                                                                                                                                                       
zondag 23 oktober      inhaal                                          alle wedstrijden vangen aan om 14.00 uur                                                                                                                                                                   
zondag 30 oktober     Trinitas – RKO                            en de thuiswedstrijden worden in Boyl                                                                                                                                                                    
zondag 6 november   Dwingeloo-Trinitas                    gespeeld                        

Hendrik Betten 

 

https://lot.clubactie.nl/lot/o.d.i.s.---elsloo/30454
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“Else Sport - Fit & Vrolijk”  
 
Ging in de maand september los met oude en nieuwe sporten: te weten Freerunning, Kickboksen en 
Bootcamp. 
In de maand oktober/november gaan we verder met Tafeltennis, Spelmiddagen, Mountainbike en 
Klootschieten! 
 
Tafeltennis! (18+) 
Wegens succes geprolongeerd. Ook vorig jaar hebben we een 
paar maanden in de gymzaal kunnen tafeltennissen. De 
deelnemers waren van verschillend niveau én dat zorgde voor 
erg leuke avonden. 
Dat willen we dit jaar herhalen. 
Tijdens de pauze drinken we gezellig wat koffie of thee en 
kletsen we even bij. Ook het sociale aspect is van belang. Wil 
je tijdens deze gezellige avonden een (tafeltennis)balletje 
slaan, dan is dit je kans! 
 
We tafeltennissen telkens met maximaal vier wedstrijdtafels 
op de donderdag in de gymzaal. 
De data zijn 20 en 27 oktober én 3, 10 en 17 november van 
19.30-21.30 uur. 
Om de kosten van de zaalhuur en/of het materiaal te kunnen voldoen vragen we €2,50 per keer óf 
€10,- voor alle 5 keer. 
Opgave per whatsapp/sms bij Dick: 06-33332761 
 
Mountainbike!    
We gaan ook opnieuw de sporten van ” Elsloo beweegt” onder de aandacht brengen.  
Na de Elser Mountainbike Challenge op 1 oktober gaan we natuurlijk gewoon door met fietsen. Bij 
goed weer starten we iedere zaterdagmorgen om 8.30 uur bij het Anker. Opgave is niet nodig! Heb 
je zin om mee te fietsen, sluit dan gewoon aan! 
 
Spelmiddag!(4 – 12 jaar) 
In ons tweede blok bieden we voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar gymlessen aan in de gymzaal van 
de mr.K.J.Dijkstraschool. Op dinsdag 11 en 25 oktober en 1,8 en 15 november geeft Nienke Brouwer 
les van 17.30 tot 18.15 uur. De kinderen kunnen kennis maken met een gevarieerde gymles waarin 
op spelende wijze geoefend wordt op balans, coordinatie en motoriek. Dit doet zij door uitdagende 
oefeningen maar ook door leuke spelletjes en muziek. Deze superleuke activiteit bieden we je aan 
voor euro 2,50 per les of 5 lessen voor euro 10,- 
Doe mee en geef je op bij Rina van Burgsteden 06-53157062 
 

Klootschieten!                                                                     
Op zondag 27 november gaan we klootschieten! Een 
heerlijke buitenactiviteit waarvan we de details bekend 
maken in het volgende Else Blattien, dus zet alvast in je 
agenda! 
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Lichtjesavond 
Herdenken in licht en liefde 
 
 

Dit jaar willen wij, na drie jaar, weer stilstaan bij lichtjesavond. 
Lichtjesavond is een sfeervolle herinneringsavond. 
Jaarlijks willen wij op deze avond stilstaan bij hen die niet meer bij ons zijn. 
Samen herdenken wij dan onze overledenen en dierbaren.  
We steken lichtjes aan en blikken terug, want herdenken houdt de herinnering levend. 
U kunt een kaarsje aansteken bij een graf, ook is er een algemene herdenkingsplek ingericht voor 
kaarsen.  
De kaarsen worden beschikbaar gesteld door Uitvaartvereniging Elsloo. 
De paden langs de kerk/begraafplaats worden verlicht met lichtjes en op diverse plaatsen zijn 
vuurkorven. 
Na afloop bieden wij iedereen koffie, thee en warme chocolademelk aan. 
U bent van harte welkom op onze sfeervol verlichte begraafplaats. 
 
4 november 2022.  
Van 19.00 – 20.00 uur op en rond de Begraafplaats van Elsloo. 
Toegang: gratis 
Organisatie: Uitvaartvereniging Elsloo en Stichting Het Karkehuus. 
 

   Elser Smart zoekt.... 

 

...voor het alom bekende Elsloose smartlappenkoor “Elser Smart”  

een begeleider 
 
Te denken valt daarbij aan de bespeler van een accordeon of piano, een keyboard of een 
gitaar, of een ander passend muziekinstrument.  
 

Bent u de juiste persoon (of denkt u zo iemand te kennen), meldt het ons dan. 
Wij zullen u en uw melding met vreugde ontvangen. 
 
Voor meer informatie: 
Thijs van Buuren (0561-421331), Willem Veurman (0561-421307), Reini Siemons (0561-
420655) of onze website www.elser-smart.nl 

 

                      Stichting Het Karkehuus 

-Terugblik OMD 2022 op zondag 11 september 2022  

Op zondag 11 september werd voor de zesde keer de Gemeentelijke Open 
monumentendag (OMD) 2022 gehouden. In de hele Gemeente bezochten zo’n 
1.000 mensen een monument. Onze kerk is sinds OMD door de Gemeente wordt 
georganiseerd één van de deelnemers. Dat was dit jaar voor de zesde keer. Een 
kleine 80 belangstellenden bezochten onze kerk, klokkenstoel en begraafplaats. 
Dat zijn er even veel als vorig jaar en net als toen troffen we het met het weer.  
In de kerk bespeelde organist Tjeerd van Tuinen uit Sneek ons kerkorgel en om 
mensen een indruk te geven van de schuilkelder onder de preekstoel hadden wij die ruimte als 
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schuilkelder ingericht. Toch is het luiden van de klokken in de klokkenstoel nog altijd dé attractie 
van OMD in Elsloo. Vooral voor de jeugd en hun stoere vaders en opa’s! Aan het eind van de 
middag namen wij tijdens de koffie, met een toespraakje van voorzitter Martin Haveman, afscheid 
van Huug Jak als klokkenluider i.v.m. zijn verhuizing naar Assen.  
De dag eindigde op uitnodiging van de Gemeente Ooststellingwerf met een bijeenkomst van de 
deelnemers in restaurant Boszicht in Nijeberkoop. Ook wethouder Esther Verhagen was daarbij 
aanwezig. Vrijwilligers die OMD tot een succes maakten: bedankt! 
 
-Activiteitencommissie 
 

Voor de activiteitencommissie was september een 
drukke maand. Onze kerk zag er met de door de 
commissie georganiseerde expositie Kunstig Elsloo 2.0 
fraai uit. In zijn totaliteit deden 12 exposanten uit 
Elsloo en omstreken mee. De eerste twee weekenden 
zitten er op het moment dat deze kopij ingeleverd 
moet worden op. Een terugblik komt daarom in het 
Else Blattien van november. 
 
De bedoeling is dat die terugblik door één van de 
exposanten zal worden verzorgd. Op dit moment is de 
commissie alweer bezig met de voorbereiding op 
nieuwe activiteiten. Denk maar eens aan lichtjesavond 
en de kerstviering. Voor volgend jaar liggen er al 
meerdere nieuwe plannen op de plank. Als u een 
bijdrage aan de uitvoering van die plannen wilt 
leveren bent u van harte welkom.    
 
 
 

-Beheerzaken 
 

• Dat de kerk een ‘energieslurper’ is, zal u niet verbazen en eigenlijk is het verhuren van het  
kerkgebouw in de wintermaanden zo langzamerhand geen optie meer. De vloeren en het 
dak zijn niet geïsoleerd en de ramen laten veel warmte door. De energiekosten worden 
daarom afzonderlijk in rekening gebracht aan de huurders van de kerk. In september is 
overleg geweest met een onafhankelijke energieadviseur met wie wij enkele opties 
bespraken om iets aan de situatie te doen.   

• Door de verhuizing van Huug Jak bestond het klokkenluiders gilde nog maar uit 1 man en 
dat is Hendrik Betten. Oud-preases Helmich Hammer was gelukkig bereid in september bij 
een begrafenis als klokkenluider in te vallen. Een oproep in het Else Blattien van vorige 
maand heeft gelukkig meerdere aanmeldingen opgeleverd. Prachtig dat we op zo’n manier 
met z’n allen zo’n mooie gewoonte in stand kunnen houden.   

• Inmiddels vordert ook de aanschaf van het informatiepaneel dat voor de kerk komt te 
staan. De tekst op het paneel is goedgekeurd en in onze volgende bestuursvergadering 
nemen wij een besluit over de foto’s die we op het paneel willen plaatsen.   

• Tot slot nog een opmerking over de kosten van het groenonderhoud rond de kerk. Die zijn 
aanzienlijk en om op die kosten te bezuinigen hebben bestuursleden van Stichting Het 
Karkehuus zich in september ingezet om onkruid te verwijderen. Als u ook een bijdrage wilt 
leveren aan het behoud van onze kerk kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Denk er eens 
over na.  U bent toch ook wel trots op onze dorpskerk?      

 
Groeten namens het bestuur van Stichting Het Karkehuus 
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Tweekamp Elser Boeltiem – Klokkeboulers 

Elsler Boeltiem wint thuiswedstrijd, beker blijft in Langedijke 
Net als in 2021 speelden wij in september met het Elser Boeltiem tegen De Klokkeboulers. De strijd 
ging om de wisselbokaal die wij vorig jaar ter beschikking hebben gesteld als wisseltrofee. We 
waren toen nog maar net begonnen met onze wekelijkse trainingsavonden. Wij verloren daarom 
kansloos van de de Klokkeboulers. Op de beker staat gelukkig nog volop ruimte om de naam van de 
winnaar te graveren voor wel 12 tweekampen. We kunnen dus nog vooruit.   
De tweekamp begon met een wedstrijd in Langedijke. De klokkeboulers beschikken over een fraaie 
accommodatie waar 4 wedstrijden tegelijk op kunnen worden gespeeld. Daarbij beschikt de club 
over een kantine met sanitaire voorzieningen, een fietsenstalling en een enthousiaste 
trainer/wedstrijdleider in de persoon van Hendrik Jan Olijve. We verloren de wedstrijd met 8-4. De 
middag eindigde met een forse plensbui.  

Op zondag 24 september speelden 
we de return op onze eigen baan 
aan de Horstlaan. Die is eigenlijk te 
klein voor een tweekamp. De tent 
werd beschikbaar gesteld door 
d’Elf Ieken. We troffen het met het 
weer.  Op onze baan kunnen per 
ronde helaas maar twee partijen 
tegelijk worden gespeeld. Dat zijn 
dus 6 wedstrijdjes op een middag.  
Hoewel we begonnen met een 8-4 
achterstand werd het toch nog 
spannend. We wonnen de eerste 2 
ronden ieder met 2-0 en daarmee 
was de tussenstand 8-8. Pas in de 
laatste ronde besliste de 
Klokkenboulers de tweekamp met 
twee winstpartijen en setwinst. We 
hebben  weliswaar één keer 
gewonnen en één keer verloren, 
maar de beker ging naar 
Langedijke. Volgend jaar beter.  
Het jeu de boules seizoen zit er 
inmiddels zo goed als op. Er komt 
nog één traingsavond en wellicht 
spelen wij nog wat wedstrijden op 
een doordeweekse middag.  
  
Bestuur Het Elser Boeltiem. 
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Secretariaat: Portingaweg 17, 8424  PD Elsloo. Tel. 0561-421679  e-mail: habe-tee@hetnet.nl    

Bulletin oktober 2022 

0 Het boek “Groot Wateren: ”Een oase van weldaad” over de resultaten van een bodemkundig 
onderzoek in Groot Wateren en die in de geschiedenis van Wateren en rijkelijk voorzien van 
illustraties en aangevuld met literatuur- en bronnenoverzicht in 2021 uitgegeven auteurs Hans 
Salverda en Ebbing Kiestra kost € 7,50 en is verkrijgbaar bij Hendrik Betten. 
 
0 Begin september verscheen een nieuw en uniek boek over de twaalf buurtschappen van West-
stellingwerf, met als titel “Hier vuul ik me thuus”. Het is geschreven door Jelle Roorda met eigen 
bijdragen van Henk Bloemhoff samen met Dennis Worst en Geert Lantinga. De eindredactie 
berustte bij Sietske Bloemhoff. O.a. over het nabij gelegen buurtschap Riesberkaampen en Boekelte 
zijn in het boek uitgebreid beschreven. Zolang de voorraad strekt is het boek voor 17,50 te koop bij 
Hendrik Betten. 
 
0 Van de familie Veensma ontvingen wij onlangs een kleine vijftig familie foto’s. Een daarvan staat 
jonge Jan Veensma voor een woning. Welke woning in Elsloo dat is, is niet bij de familie Veensma, 
laat staan bij ons bekend. Wie herkent deze woning? Graag even een belletje of mailtje naar de 
secretaris. 
In het rampjaar 1672 walste de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV Nederland binnen, samen met de 
Engelse vloot en twee Duitse vorst-bisschoppen van Munster en van Keulen. Dit rampjaar wordt 
landelijke herdacht met diverse evenementen. De werkgroep Friese Waterlinie heeft een  
programma Rampjaar Herdenking 2022-2023 samengesteld met andere organisaties, van lezingen 
en fiets- en busroutes. Zes keert vindt een route plaats waarmee je per (eigen) fiets langs schansen 

en locaties  gaat. Met vertellers ontdek je het verhaal over de 
Friese Waterlinie.  
 
0 Het programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie 
2022-2023 is onlangs van start gegaan in Oldeberkoop. Daar is 
een tentoonstelling met vondsten van vier schansen van het 
strijdtoneel in het gebouw de Stellingwarver Schrieversronte 
in Oldeberkoop. Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Het programma loopt tot en met 26 
augustus 2023. Meer informatie op www.friesewaterlinie.nl 

 
0 Wie de Reeweg, of te wel vroeger de weg naar Doldersum of ook wel “De Elslose weg” genoemd, 
vanaf het zuidelijk deel van Elsloo richting Doldersum gaat en dan gelijk over de Drents-Friese grens 
langs de rand van het bos richting Boschoord fiets of wandelt, wacht over zo’n driehonderd meter 
aan de linkerkant een ietwat aparte ontdekking. Tenminste als men alleen maar de aanzet op het 
opvallende informatiebordje leest dat daar op de Drents-Friese grensstreek lang de “Wiek van 
Vierdeparten” bij twee veentjes is neergezet door landschapsbeheer Drenthe. 
 
“Investering natuurkwaliteit: “voormalige ijsbaan Elsloo”, staat in de aanhef. De aanhef op het bord 
geeft aanleiding tot de naamgeving voormalige ijsbaan Elsloo? Dit is een aangenomen naam, die 
nergens op kaarten is aangegeven, behalve op een werkkaart zoals landschapsbeheer aangeeft. We 
komen hier een volgende keer  in ’t Else Blattien op terug. Wie meer over deze naamgeving weet, 
mag zich in verbinding stellen met de secretaris. 

       Hendrik Betten 

about:blank
about:blank
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              High tea bij Ineke 
In de maand augustus kwamen we bij elkaar in de tuin van Ineke voor het houden van onze 
maandelijkse activiteit.  Dit keer een High Tea.  Aan de deelneemsters werd gevraagd om iets 
lekkers mee te nemen. Dat mocht zijn: zelf gaan bakken, wat maken of kopen. 
Het was de 30e augustus heerlijk weer, zonnig en gelukkig niet heel erg warm. Jannie en Ineke 
hadden de stoelen klaargezet en de tafels voorzien van een bloemetje en een gezellig kleed. De 
theeglazen en een enkel koffiekopje stonden te wachten om gevuld te worden. 
 
Negen dames kwamen de tuin in wandelen met in hun handen de meegebrachte lekkernijen. Zo 
was er appelcake, kaneelbroodjes, pittige gehaktballetjes, gevulde eitjes, spiesjes van vers fruit, 
zalmsandwiches, hartige taart, een schaal met net geplukte aalbessen en het is echt waar, 
zelfgemaakte wijn.  
U zult begrijpen dat er heel wat afgekletst is en nog meer gesnoept is van al die heerlijke gerechten.  
Het enige minpunt was, dat we de weken erna moesten proberen om al het overtollig gewicht weer 
kwijt te raken. 
Alle dames hartelijk dank voor de gezelligheid en jullie aanwezigheid. Het was een prachtmiddag. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ineke Oudshoorn   
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                               o.b.s. meester K.J. Dijkstraschool 

 

Wecycle-inzamelingsactie 
 
Met de duurzame inzamelingsactie van Wecycle proberen wij de komende tijd zoveel mogelijk 
gouden sterren te verdienen. Tot half november zamelen wij afgedankte kleine elektrische 
apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning (kinderboeken) en een Wecycle Recycle 
Certificaat met zoveel mogelijk gouden sterren. De inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle.  
U kunt uw kleine elektrische apparaten achter laten bij het hek (ingang achter ’t Anker), wij zorgen 
ervoor dat het op de goede plek komt. Dank voor uw medewerking.  

 

    

 

 

Vertelvoorstelling De wraak van de lorre 
Op donderdag 22 september speelde het Epos Ensemble met verteller Benjamin Murck in de 
Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Ze speelden daar voor groep 5/6 de muzikale vertelvoorstel-ling: De 
wraak van de lorre.  
In de voorstelling duizelde het je van papegaaien, operamuziek en wervelende klanken van de 
blaasinstrumenten. Het was een spannend, knotsgek verhaal wat door verteller Benjamin Murck 
helemaal tot leven werd gewekt.  
Tosca Menten schreef het boek waar dit verhaal op gebaseerd is, en het ensemble maakte er een 
eigenzinnige versie van vol theatrale en interactieve elementen. De kinderen hebben genoten van 
deze voorstelling. De voorstelling sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: Gi-ga groen! 

 

 

 

 

 

 

Groep 1 en 2 Meester K.J. Dijkstraschool 

Wat vond je het allerleukste van de zomervakantie! 

Jarne: Zwemmen in Joure en in de tent slapen. 
Jaydi: Naar het pretpark en een rondje vliegen met het vliegtuig. 
Maeley:Naar Giekenland en in de tent slapen met papa en mama. 
Stella: Naar Zeeland, daar was een speeltuin en een zwembad en de zee. 
Irwan: Zwemmen met Ziva in het aller diepste bad en de allergrootste glijbaan. 
Daley: Naar de camping in de zwarte bus van opa en oma, daar waren speeltuinen. 
Twan:  Op de camping in Bakkeveen en in de speeltuin met een pasje. 
Maaike: Het zwembad en er was een glijbaan die lichtjes had. 
Wesley: Op de glijbaan geweest en in het zwembad met de band die vloog over de kop. 
Jolien: Kamperen en toen mocht ik in het stapelbed. 
Jessy: Klimmen in Italië en zwemmen en er was een hele leuke glijbaan. 
Rozan: Naar het tikibad en zwemmen. 
Ziva: Dat we naar vakantie gingen en naar het zwembad konden lopen. 
Fayèn: Bij opa en oma op visite en toen kreeg ik een konijnen knuffel. 
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Julia: Naar Frankrijk en ik had daar een vriendje en die heet Liz. 
Zoë: Naar de camping eigenlijk spelen vooraan. 
Milan: Op de camping leuk spelen. 
Dieke: Naar de speeltuin met papa, mama, Josien, Bram en Maaike en Wim. 
Fayah: Met de barbie poppen spelen en op de trampoline. 
Marit: We waren naar de Efteling en ook naar Ameland waren we. 
 
Wist u dat: 

 

De kleuters in september hebben gewerkt over het boek “Een taart voor kleine beer”. 

We een kalender hebben gemaakt met een taart en het aantal kaarsjes hoe oud we worden! 

Ook een echte bakker hebben geplakt! 

 

 

 

 

 

 

We samen met Jacky twee heerlijke appeltaarten hebben gebakken. 

Dat juf Aafje jarig was en we een feestje hadden! 

De appeltaart overheerlijk was! 

We onze ouders een rondleiding hebben gegeven in de kleuterklas!  

Wij heel veel hebben verteld over wat we allemaal doen en leren op school. 

We in oktober gaan werken over de kinderboekenweek. 

Het thema is gi-ga-groen! 

We op 10 oktober naar een theatervoorstelling gaan van Meneer Wiem en MarieLoes. 

Ze spelen de Gi-Ga-Groene voorstelling Nestje, Boompje, Beestje! 

Deze voorstelling vindt plaats in het dorpshuis van Makkinga.  
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Let op gewijzigde datum!!!! 
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Nieuw bestuurslid voor 

muziekvereniging Concordia 
 
Bij de afgelopen ledenvergadering, juni dit jaar, ben ik toegetreden tot het bestuur van Concordia. 
Aangezien ik nog niet zo heel lang lid ben van Concordia en van buiten Elsloo kom, zal ik mezelf 
even voorstellen. 
Ik ben Willie van de Kerkhof en samen met mijn vrouw woon ik sinds februari 2020 in het naburige 
Nijeberkoop. Ik heb 2 kinderen die het huis al uit zijn en een prachtige kleindochter van 2,5 jaar 
oud. Ik speel al ruim 37 jaar bij muziekverenigingen, met name in de stad Groningen waar ik 
geboren ben. Nadat ik in Nijeberkoop ben komen wonen, bleek dat de afstand naar Groningen best 
ver was voor het uitoefenen van een hobby. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een 
muziekvereniging meer in de buurt. Ik had Richard de Vos al een keer ontmoet vanwege een 
kapotte wasmachine en daardoor was de link naar Concordia snel 
gelegd.  
 
Na een paar keer proefdraaien en wat vertragingen door 
verschillende lockdowns ben ik in de zomer van 2021 lid geworden 
van Concordia en ben gaan spelen op de bes Bas. Ik speel al sinds 
1994 Bas dus de muzikale overgang was niet zo groot. Ik heb 
ondertussen de vereniging leren kennen als een hele gezellige club 
mensen waar ik me thuis voel.  
 
Naast muziek maken is voor mij het sociale aspect minstens net zo 
belangrijk en helpt mij ook de mensen te leren kennen in een voor 
mij nieuwe woonomgeving. Ondertussen heb ik al een mooie mijlpaal 
mogen meebeleven met de vereniging: het jubileum concert tijdens 
het tentfeest, afgelopen juni in Elsloo. Ik heb echt genoten van de 
sfeer in de volle tent, het enthousiasme van de mensen, de goede 
organisatie, maar natuurlijk ook van de mooie muziek de we 
gespeeld hebben.  
Samen met de leden, oud-leden en helpers van omliggende verenigingen hebben we een mooi 
concert gegeven die eer doet aan het 100 jarig bestaan en aantoont dat we nog steeds vol leven 
zijn.  
 
Ik weet dat er een hoop voor nodig is om een vereniging draaiende te houden en dat een bestuur 
daar een zeer belangrijke taak in heeft. Toen in de aanloop van de ledenvergadering van dit jaar 
bleek dat er een vacante positie was voor het bestuur, heb ik besloten om me hiervoor aan te 
melden.  
Tijdens de ledenvergadering werd dit bekrachtigd en de komende tijd ga ik samen met de overige 
bestuursleden bekijken welke rol ik ga uitoefenen in het bestuur. Ik heb er in elk geval heel veel zin 
in!  
Als eerste bijdrage wil ik graag een oproep doen aan alle (potentiële) muzikanten in Elsloo om eens 
een keer te komen kijken bij een repetitie van Concordia. Op meerdere plekken in het orkest 
kunnen we aanvulling gebruiken. Ook als je nieuw bent in het dorp, kom langs.  
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het helpt om sneller de mensen om je heen te leren kennen.  
 
Ook voor kinderen en volwassen die nog nooit een instrument hebben bespeeld is er plek in ons 
jeugd-/ opleidingsorkest. Ze krijgen dan muziekles binnen de vereniging en het is niet nodig om zelf 
een instrument te hebben. Via de vereniging krijg je een instrument in bruikleen. 
We zien u graag op dinsdagavond. Het jeugd-/opleidingsorkest repeteert van 18:45 – 19:45 uur en 
het orkest repeteert van 20:00 – 22 :00 uur. 
 

Willy van de Kerkhof 
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  Beste inwoners van Elsloo, 
 

Vanuit de Geloofsgemeenschap Frieslands End willen wij jullie betrokken houden 
en op de hoogte brengen van wat er kerkelijk gebeurt. En hoe kunnen we dit beter 
doen, naast het kerkblad ook in de dorpskrant het Else-Blattien. We zijn dit 
seizoen weer van start gegaan. In een startweekend waarbij de jeugd op zaterdag 
17 september allerlei activiteiten heeft gedaan, zoals de in “de alleskunner” en 
een kampvuur bij de familie Veenstra in Boijl. 
Op zondag 18 september was voorganger Dieneke Grit en Cees Winters op het orgel in 
de kerk van Makkinga. Er was een verhalenverteller, Peterine Kooijmans met als 
thema: “ God?! ” Voor de kinderen was er kinderkerk. Het verhaal van het verloren 
schaap werd verteld en de kinderen gingen op zoek naar het schaapje. Na afloop was 
er koffie met taart en een heerlijke lunch. We kunnen terug kijken op een geslaagd 
startweekend! 

 
En willen we de fotoclub Haramba uit Appelscha bedanken voor de prachtige expositie in 
de kerk van Makkinga. Ook de open monumentendag in Makkinga op 11 september is 
goed bezocht. 

 

Om alvast te noteren: 
20 november Gedachtenisdienst om 10:00 uur in Makkinga. 
25 november Stamppotbuffet inloop vanaf 17:30 uur in Makkinga, verder info volgt nog. 

 
 

Kerkdiensten : 
* Zondag 02 oktober om 10:00 uur in Boijl, voorganger dhr. Thomas van der Horst. 
* Zondag 09 oktober om 10:00 uur in Makkinga, voorganger dhr. Paul van Engen. 
* Zondag 23 oktober om 10:00 uur in Boijl, voorganger  mw. Dieneke Grit, 
* Zondag 30 oktober Dankdag om 10:00 uur in Makkinga, voorganger Drs. 
E. Leune. 
 
 
 Hartelijke groeten, Anneke, Arend, Catrien, Dieneke, Tiny, Tjeerd en Annie 
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UITVAARTVERENIGING “ELSLOO” 

Lid van de federatie van Friese Uitvaartverenigingen 

zonder winstoogmerk 
 

Bij overlijden kan er contact worden opgenomen met de 

heer J. Wouda (dag en nacht bereikbaar): 

Tel. nrs: 0516-541968 / 06-52076037. 

 
Voor informatie over de vereniging: 

J. Prakken, Noord 13, 8424 PG in Elsloo.  

Tel. nr: 0561-421209.  

E-mail: uitvaartverenigingelsloo@kpnmail.nl 
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Spelen bij Jesse 
Ik moest thuis blijven. 
 
U heeft ze vast wel eens zien langskomen.  Een jonge vrouw met twee 
honden en een sliert kinderen.  Sommige kinderen met de fietsjes 
vooruit op de stoep. Netjes wachtend totdat de groep weer compleet 

was voordat ze gingen oversteken. Wie zijn dat? Waar wonen zij? 
 
Vorige keer kwamen Hunter en Irene bij ons op bezoek.  Nu gaan we op bezoek bij… . 
 
Fout, mijn baas gaat op bezoek bij: Simone, Sietse, Charlene, Melody, Renaldo, Dylano, Jayden, 
Dejamin en de honden Darri en Jada.  Wanneer ik ook mee zou gaan zou het een beetje druk 
worden. Mijn mazzel want de baas vertrok in de stromende regen die zaterdag naar de 
Kloosterheerd. 
 

Daar staat namelijk een gezinshuis.  Wat is nou een 
gezinshuis?  Een gezinshuis is een huis waar kinderen  
en jongeren wonen die niet in hun eigen gezin of in een 
pleeggezin kunnen wonen. 
 
Wat een eigen gezin is weten we allemaal wel. Een 
pleeggezin is een gezin waar kinderen wonen die 
(even) niet meer thuis kunnen wonen maar voor de 
rest is het een gewoon gezin waar kinderen worden 
opgevoed tot volwassen mensen. 
 
Een gezinshuis is iets meer. Iets meer omdat de 
bewoners iets meer zorg nodig hebben. De bewoners 
hebben soms problemen in hun ontwikkeling. Dat kan 
divers zijn. Dat kan doordat ze dingen hebben 

meegemaakt maar het kan ook iets zijn in hun eigen gedrag  waardoor ze moeilijk thuis kunnen 
wonen. Traumagerelateerde problemen of problemen met hechting. 
 
Een gezinshuis is dus een vorm van jeugdhulp waarbij de kinderen zijn opgenomen in het gezin van 
Simone en Sietse. Zij bieden op professionele wijze 24/7 verzorging. Een zo normaal mogelijke 
opvoeding én professionele begeleiding.  Dit laatste dan vooral door Simone die hiervoor is 
opgeleid. Sietse is zelfstandig ondernemer en runt met wat broers een houtzagerij in Donkerbroek. 
 
Simone en Sietse hebben samen zelf drie kinderen. Deze kinderen wonen intussen zelfstandig. Zes 
jaar geleden zijn zij het gezinshuis gestart in Donkerbroek. Omdat hier in ons Elsoo ruimte was, zijn 
ze hier komen wonen.  En Dari en Jada?  Dat zijn lekkere honden die hun baasjes heel goed 
beschermen en mij dus een beetje eng vinden.  Dus tot zover. En maar één foto. Dan kan die wat 
groter. Daar staan zoveel mensen op. Misschien lukt het mijn baas om mij er bij te photoshoppen :). 
 
Oja, en wanneer u vragen heeft over het gezinshuis. U kunt Simone altijd vragen. 
 

Uw verslaggever Jesse.  Tot later. 
 

Die kleine huisjes naast de boerderij  – deel 2 

 
De 19e eeuw was een tijd van grote veranderingen voor de landbouw. Kunstmest maakte het 
mogelijk woeste, arme heidegronden om te toveren tot vruchtbare akkers en weilanden. Voor de 
bemesting waren de heideplaggen uit de potstallen van de schapen niet meer nodig.  
De kleine boeren op de arme zandgronden gingen zich nu meer richten op de rundveehouderij en 
het fokken van varkens. De export van varkens naar landen als Duitsland en Engeland begon te 
groeien. 
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Totdat rond 1890 door het uitbreken van besmettelijke veeziektes o.a. Engeland de import van 
levende varkens verbood. Hierdoor werd het plotseling interessant een lichter type varken te 
produceren dat snel op gewicht kon komen en geslacht als vlees naar Groot Brittannië geëxporteerd 
kon worden. De zogenaamde “Londensche Big” was geboren!  
Voor veel kleine boerbedrijven was deze fokkerij aantrekkelijk en al snel verschenen dan ook her en 
der naast de boerderijen de stookhutten voor de veepot en in de stalmuren de lage 
“zwienendeurties”. 
 
Door deze nieuwe ontwikkeling in de varkenshouderij werden overal in de zandgebieden 
exportslachterijen opgericht. Zo kreeg bv. Assen er een vlakbij het station aan de in 1870 geopende 
spoorlijn Groningen-Assen-Meppel. 
 
Er ontstond een razendsnelle en efficiënte exportketen: 's ochtends kwamen de varkens bij de 
slachterij aan, 's middags werden de dieren geslacht en verwerkt, 's avonds ging het resultaat op de 
trein naar Vlissingen of Hoek van Holland, vandaar met de nachtboot naar Engeland en 's morgens 
lag het verse varkensvlees op de Smithfieldmarket, de grootste Londense vleesmarkt.  
 
In 1926 sloot Engeland echter onverwacht zijn grenzen voor vers varkensvlees. De Britten waren 
bang dat mond- en klauwzeer vanaf het vaste land naar hun eiland over zou slaan. De Nederlandse 
boeren zagen zich daardoor genoodzaakt over te stappen op de mesterij van zwaardere, 
zogenaamde baconvarkens of 'zouters'. Gezouten varkensvlees, zoals de bacon, viel namelijk niet 
onder de Engelse importrestricties. 
 
Aan deze huiselijke fokkerij van varkens kwam echter rond 1950 een einde. Schaalvergrotingen en 
moderne selectiemethodes met KI maakten een einde aan de varkensmesterij op de kleine 
boerderijen.  
 
En hiermee verdween ook de noodzaak van een bakhuisje: het voer kwam niet meer uit de kookpot 
van de boerin maar als brokjes uit de bulkauto van de veevoederfabriek.  
De romantiek van het warme stookhok als donkere ontmoetingsplaats voor boerenknecht en idem 
meid was voorbij.. 
 
foto's: “Londensche biggen” op de veemarkt 

 
Sneeuw tot de vensterbank,   “Huislook op de daken 
Mooie rollaag boven het klapraampje  moet tegen blikseminslag waken” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thijs van Buuren
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Een kijkje in de natuur… Deel 8 
 
De natuur in ons gebied kent natuurlijk veel verschillende soorten vogels. Toch maken we deze 
ronde even een uitstapje naar andere mooie diersoorten die ik de afgelopen periode heb mogen 
bewonderen. Onderstaand allen foto’s uit eigen archief. 
 
* Boomkikker 
In het Fochteloërveen zijn er bepaalde stekjes waar je veel 
boomkikkers kan aantreffen variërend van groot (5cm) tot 
klein (2cm). De boomkikker kenmerkt zich door de zuignapjes 
aan het einde van vingers en tenen, waarmee hij goed kan 
klimmen. Ik vind ze veelal op bramenstruiken; een blad waar 
de kikker goed op zitten kan en waarin de kikker zichzelf snel in 
veiligheid kan brengen bij dreigend gevaar. De boomkikker 
heeft de status ‘Bedreigd’. Eind vorige eeuw bleek in 
Nederland de verspreiding met 80% afgenomen en werd de 
boomkikker een van de sterkst bedreigde amfibieën. Erg zonde 
voor een dergelijke prachtige kikkersoort. 
 
* Ringslang 
In Catspoele, nabij Oldeberkoop, kun je het jaar door genieten 
van de ringslangen die zich schuilhouden in het hoge riet rond 
de vlonder. Met name in het voorjaar zijn daar op zonnige 
dagen (wanneer de slang zich opwarmt na een koude nacht) 
met gemak velen te zien! Soms komen ze zelfs zwemmend 
voorbij; een bijzonder gezicht. Ringslangen voeden zich daar 
met kikkers en muizen. De slang is ongevaarlijk en niet giftig 
voor de mens. Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij 
directe bedreiging maar zelden bijt. De ringslang kan een 
lengte bereiken van meer dan een meter! 
 
*Levendbarende hagedis 
Ook bij Catspoele kun je op zonnige dagen levendbarende 
hagedissen zien spelen en zonnen. Je vindt ze dan ook veel op 
de vlonder en nog specifieker langs de houten rand. De 
levendbarende hagedis is een kleine en fijngebouwde hagedis 
met een kleine smalle kop. De levendbarende hagedis bereikt 
een maximale (totale) lengte van 18 cm. Levendbarende 
hagedissen zijn zoals de naam al zegt eierlevendbarend. De 
eieren komen in het moederlichaam tot ontwikkeling en 
komen tijdens of zeer kort nadat ze zijn afgezet, uit.  
 
*Boommarter 
Vorige maand zat ik voor zonsopgang al in hut Skiere Goes te 
Oosterschar. Daar werd mij verteld, kwam de boommarter 
veelvuldig langs. En jazeker, ik had het geluk om welgeteld 
15 seconden het mooie dier op de foto te zetten. Een 
boommarter is niet de marter die je kabels kapot eet; dat zijn 
de steenmarters. De boommarter is formaat huiskat maar 
dan met kortere poten. Bij voorkeur leeft de boommarter in 
het bos. De boommarter behoort tot de landroofdieren. De 
boommarter heeft een gevarieerd menu. Zijn eten bestaat 
uit insecten, vogels en eieren, kleine zoogdieren (van muis 
tot konijn) en af en toe een eekhoorn. In de nazomer en 
herfst eet de boommarter veel bessen en vruchten. 
   
Tot de volgende ‘een kijkje in de natuur’!  

Luca Spin 
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NOSTALGIE              

seizoenarbeiders op de kost 

Een merkwaardig ongeluk vond in 1912 plaats in Warns. Het eiste 
twee slachtoffers die in Elsloo zijn begraven. De oorzaak van de dood 
staat niet op het graf vermeld, maar het is bekend dat de twee neven 
Hendrik J.de Boer(28 jaar) en Tjibbe W.de Boer (26 jaar) als seizoens-
arbeiders in de zomer van 1912 bij Warns aan het grasmaaien waren.  
 
Tijdens een snel opkomend hevig onweer schuilden ze onder een 
hooiopper op het land en werden daar door de bliksem getroffen.  
De landbouwers en veehouders hadden het in Elsloo en Tronde tus-
sen 1900 en het begin van de Eerste Wereldoorlog verre van gemak-
kelijk. Ze konden met moeite hun dagelijks brood verdienen.  
In de loop van de maand mei gingen daarom boerenzoons en 
landarbeiders uit het dorp voor enkele maanden naar de Friese klei 
om daar de boeren behulpzaam te zijn. Vooral grote gezinnen grepen 
door de lage lonen de mogelijkheid aan om er een centje bij te 
verdienen met maaien en hooien. 
 
De hooimaand juli was eeuwenlang hoogtijd voor families op het platteland. Samen hooien had iets 
magisch. Je moet hooien als de zon schijnt was het credo. En dus stonden met hoogzomer hele 
families te zwoegen in het veld. Het veiligstellen van hooi was dan ook een hele klus.                
Maaien en hooien was echt handwerk. Alles moest met de zeis en hark gebeuren. Al heel vroeg, als 
het warm was, ‘s nachts om een uur of twaalf, ging men met drie, vier man, bij de grootste boeren 
waren het er nog meer, het grasland in om te maaien. Seizoensarbeiders werden de land-arbeiders 
genoemd om de boeren bij het maaien en hooien bij te staan. En natuurlijk om voor moeder de 
vrouw thuis enig geld in het laadje te brengen.  
 
Uit de arme Nederduitse streek rond Oldenburg en Westfalen trokken elke zomer ook hordes 
seizoenarbeiders naar Nederland om te helpen met maaien en hooien. Deze  werden ook wel de 
“hannekemaaiers” genoemd. Ze verhuurden zich elk jaar bij grote boeren om te maaien en te 
hooien. Eind mei verlieten ze te voet hun woonplaatsen om met hun zeisen op pad te gaan. Een 
woon- en slaapplaats werd hun door de boeren aangewezen; bovendien ontvingen ze bij het werk 
koffie of bier en kregen ze eten toe.  Voor al het andere moesten ze zelf zorgen. Tijdig in de herfst 
keerden zij n terug naar Duistland om daar nog te helpen van de oogst. De verdienste van de 
“Hollandgangers” was zeer gering, maar toch waren de meesten blij, als zij in het najaar de moei-
zaam bijeen gespaarden guldens naar huis konden brengen. Het geld werd veilig op de borst ge-
dragen, want gevaren voor overvallers loerden overal.                                                                                                                                         
 
Bij aankomst werd meestal direct de bovenbroek uitgetrokken en ging men na het strijken van de 
zeis, achter mekaar aan.  Zwijgende als een groep soldaten in het gelid, gingen de maaiers in vol-
slagen regelmat van het toegangshek naar het eind van de kavel. Het gras sneed over het alge-
meen goed in de dauw, maar men wist wel hoe zwaar dit werk was.  De kost was evenwel ook van 
dien aard, dat de grasmaaiers een stootje konden verdragen. Het was een gebruik dat ze eieren-
pannenkoeken met spek kregen. Daar konden ze wel op volhouden. Tot de middag werd er door-
gaans door gemaaid.                                                                                                                                            
 
Na en stevige maaltijd ging men rusten. Daarna werden de rijen gemaaid gras uit elkaar gestrooid 
en soms nog even na gemaaid. Dan kwamen de vrouwen ook naar het land om met de hark nog een 
paar keer door het gras te gaan als een soort hooischudder. En dat gebeurde bij mooi weer, dagen 
achter elkaar om het vervolgens in hooioppers bijeen te brengen. 

      Hendrik Betten 
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Elser Agenda 2022 

 

Mocht u een activiteit hebben georganiseerd, meld het 

ons!!! Wij vermelden de datum, tijd, plaats en 

activiteit in deze agenda en op de website van Elsloo. 

Mail:    elseragenda@gmail.com 
Adres: Thea Groote, Horstlaan 20, 8424 PT Elsloo. 

Oktober: 
o Za 1e :  Elser MTB Challenge. 9:00-1600 uur. 
                   Stempelplaats: bij picknickbank aan de   
                   Reeweg.  Kosten zijn: €2,50. 
 

o Di. 4e :  Freerunning voor 4 -12-jarigen. 
     Op het schoolplein van 19:00-20:00 uur. 
 

o Wo.5e: Kickboksen 13-18 jaar: 18:30-19:10 uur. 
                                   18-65 jaar: 19:15-20:00 uur. 
             Locatie: gymzaal. 
 

o Do. 20e en 27e :Tafeltennis voor 18+ 
             Van 19:30-21:30 uur in de gymzaal. 
        

o Za 29e: Schilderen en tekenen. 13:30 uur. 
                   In Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292 

 

 
 

November: 
o Do. 3e, 10e en 17e :Tafeltennis voor 18+ 

             Van 19:30-21:30 uur in de gymzaal. 
 

o Vr. 4e:  Lichtjesavond op en rond de begraafplaats  
            bij de kerk in Elsloo. 19:00 – 20:00 uur. 
 

o Za 12e: Pub Quiz. 20:30 Boerenzaal in ‘t Anker 
        Zaal open om 20:00. Opgeven voor  
             26 nov.: via Whatsapp: 06 22620154 
 

o Za 26e: Schilderen en tekenen. 13:30 uur. 
In Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292 

 

 
 

Wekelijkse vaste activiteiten: zie digitale agenda op:         
                                                       www.elsloo-fr.nl 

Colofon 
 
60ste jaargang, nr 668 
 
 
Redactie:  
Wilco de Boer, Thea Groote, 
Janneke Haveman, Gerda Slager, 
Dick Wilbrink. 
Adres: Hoofdweg 17a 8424PJ Elsloo 
Email: elseblattien@gmail.com 
 
Penningmeester: 
René Slager 
Tel: 0561-421523 
IBAN: NL49 RABO 0340551720 
 
’t Else Blattien komt iedere 1ste 
maandag van de maand uit, met 
uitzondering van augustus. 
 
Aanleveren kopij en advertenties: 
Stuur vóór de 24ste van de maand 
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Even aandacht voor…… 
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verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
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De door de lezer en/of abonnee aan de 
redactie/uitgever verstrekte (persoons-)gegevens 
worden opgenomen in een gegevensbestand en 
aangewend voor de uitvoering van de 
abonnementsovereenkomst, alsmede voor het 
inlichten van de abonnee en/of lezer over 
relevante diensten van de redactie/uitgever. 
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Een en ander zal in overeenstemming gebeuren 
met de bepalingen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming(AVG). 
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	Welkom bij de Ouder & Kind Ochtend   Een inloopochtend voor ouders met jonge kinderen
	Elke vrijdag bij Scala in de Kompaan, Moskampweg 3 Oosterwolde   Tijd: 09:30 – 11:30uur   (tijdens schoolvakanties is er geen inloop)
	Vanaf heden kunnen ouders, grootouders en hun (klein)kinderen tussen de 0 en 4 jaar elkaar
	iedere vrijdagochtend ontmoeten tijdens de Ouder & Kind Ochtend in de Kompaan.    De ouders kunnen hun ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen. Terwijl de
	kinderen ondertussen samen kunnen spelen. De deuren naar het binnenplein zetten we open.
	Buiten staan de loopfietsjes klaar en er is een zandbak voor de kinderen. De kosten per
	bijeenkomst bedragen € 1,00 inclusief koffie en thee. Scala trakteert de kinderen op iets te
	drinken. Lijkt het jou als ouder leuk of ken je een (groot)ouder voor wie dit iets is? Kom dan
	vrijdagochtend tussen 09:30-11:30uur gezellig langs. Voor vragen kunt u contact opnemen met
	Nynke de Jong, medewerker bij Scala via ndejong@scala-welzijn.nl of telefonisch
	via 06 – 55 00 11 12
	Beste inwoners van Elsloo,
	Om alvast te noteren:
	Kerkdiensten :

