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Voorwoord 

De vakantieperiode is voor de meeste mensen achter de rug. Het mooie weer echter nog niet. Op 
het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het buiten 34 graden en heeft het al weken niet 
geregend. Wat is de natuur ontzettend droog. We hopen binnenkort op het omgekeerde van het 
spreekwoord “na regen komt zonneschijn”.  
Er heeft binnen de redactie een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na 4 jaar trouwe dienst en 
prettige samenwerking hebben we afscheid genomen van Thijs van Buuren en we verwelkomen 
Wilco de Boer die zijn taken zal overnemen. Verderop in dit blad maakt u kennis met Wilco. 
 
Na deze zomer starten de verschillende verenigingen in ons mooie dorp weer met hun activiteiten.  
De komende maand staat er  weer e.e.a.  te gebeuren.  
Wat te denken van de start van de nieuwe sporten van “Else Sport – Fit & Vrolijk”  én Kunstig Elsloo 
én tweekamp jeu de boules én gemeentelijke open monumentendag en ODIS tennis lustrum 
toernooi. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  natuurlijk wil ik nog even stilstaan bij de cover foto van dit nummer. We hebben gekozen voor 
het  “Zomerhuisje in de omgeving Elsloo” aan de Monden 5. 
Om wat meer te weten te komen stapte ik op de fiets naar de Monden 2. Hier trof ik Hanny 
Bergsma van Paarden pension “Elser Veld”.  We hadden een zeer geanimeerd gesprek hetgeen 
uitmondde in heel veel informatie voor mij.  
Even wat uitleg bij de oude foto: 
De foto is gemaakt in de zomer of najaar van 1962 (in de richting Hoofdweg naar de Monden).  
Op de bespannen houten boerenwagen zit Johannes Bergsma, de vader van Hanny. Op dat moment 
woonde de 12-13 jarige Hanny met z’n ouders op de boerderij aan de Hoofdweg 58. In die tijd werd 
hun nieuwe huis gebouwd aan de Monden 2. Voor de bouw en de verhuizing zal vader Bergsma 
vele malen het zandpad van de Hoofdweg naar de Monden hebben gereden. 
Ook zichtbaar op de foto is het huisje van de Monden 5.  Ten tijde van de foto woonde hier Berend 
Soer.  In 1965 werd het een recreatie woning. Deze werd bewoond tot ongeveer 2017 door de 
familie Engelsman.  
De nieuwe foto is genomen op dezelfde plek als de oude foto. Natuurlijk zonder paard en wagen. 
Ziet u het huisje nog?  Nou ik ook niet. Het gaat volledig schuil tussen alle bomen. Maar het staat er 
nog wel. 
 
Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier, 
Dick 
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Opgeprikt !!! 

 

 
De warme en persoonlijke aandacht bij het afscheid van onze vader Niek Meijer, hebben wij als heel 
waardevol ervaren. 
Het maakt de tijd na het afscheid lichter. Wij willen iedereen daar heel graag voor bedanken. 
                                                                                                          Kinderen en kleinkinderen familie Meijer 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zoeken vakantieoppas voor onze hond. Het is een vriendelijke/ sociale labrador. 
Het gaat om de laatste 2 weken van december. 
Wie interesse heeft kan ons bellen 

Tel 06_30972635 Marian Lommers 
 
Van 3 t/m 30 oktober is Het Knipatelier gesloten,  
vanaf 31 oktober ben ik weer bereikbaar.                           
Groet, Gerda Slager 
 
 
Gezocht: kruiwagen 
Sinds een paar weken (begin juni) mist de MOP (Maandag Ochtend Ploeg) zijn kruiwagen.  
Het ding heeft een groene bak en een massief geel voorwiel. 
De nieuwe gebruiker vindt het blijkbaar een nuttig apparaat, maar langzamerhand 
wil de MOP er zelf ook weer gebruik van gaan maken. 
Terugbrengen kan elke maandag tussen 10 en 12 in het Praothuus achter 't Anker.   
Koffie in vele smaken aanwezig (en soms gebak..). 
Alvast dank, namens de MOP,                                                                                              Willem Veurman 

(0561-421307). 

Zonnebloem zoekt vrijwilligers in Appelscha e.o 
De plaatselijke Zonnebloemafdeling Appelscha e.o is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
die  zich in willen zetten voor mensen met een lichamelijke beperking in Appelscha,             
Elsloo, Langedijke, Ravenswoud of Fochteloo. Neem contact op met Zonnebloem 
Appelscha e.o  Email- dezonnebloemappelscha.e.o@protonmail.com of 
www.zonnebloem.nl/Appelscha-eo 

Vrij plotseling hebben we afscheid moeten van 
onze buurtbewoner 

Karol Grothuis 
Wij wensen Rina veel sterkte toe. 

Buurt Frankenaweg 
 

We werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons tennislid      

Karol Grothuis 
We wensen nabestaanden heel veel sterkte. 

SV ODIS Elsloo, afd. Tennis 
 

Vrij plotseling hebben wij afscheid moeten nemen  
onze buurvrouw 
Dini Prakken 

Wij wensen de familie veel sterkte toe! 
Namens alle buren van de Frankenaweg 
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Wij gaan weer naar school (of aan het werk, of naar onze vereniging, of..) 

De vakanties zijn voor de meesten weer achter de rug, we hopen dat iedereen tijd heeft gehad om 

even lekker bij te komen en te ontspannen. De tijd is nog onrustig, met veel vraagtekens en hier en 

daar ook zorgen. De stikstofcrisis, de energieprijzen, de inflatie, de droogte, allemaal 

onheilspellende berichten. Uw schrijver vertrouwt bij zulke situaties toch ook nog steeds wel op de 

wijsheden die hij ooit thuis meekreeg: “Het gebeurt nooit allemaal tegelijk”, “Blijft met beide 

bienen op de grond en gebruuk je boerenverstand”, “Blijf altijd zelf nadenken en laat je niet gek 

maken” en ook: “het komt altijd wel weer goed”. Dat betekent niet de kop in het zand steken, maar 

helpt ook wel om zaken te relativeren. We gaan wel kijken of en hoe we als Plaatselijk Belang een 

rol kunnen spelen bij het energiegebruik 

 

BBQ-Tijd 
Voor de komende tijd staan er gelukkig ook leuke zaken 

op het programma. Het ODIS-PB project nieuwe sporten 

beleefde een aftrap met een zeer geslaagd 

volleybaltoernooi, we kijken uit naar de volgende 

activiteit. Voor veel buurten is het na de zomer ook de tijd 

voor de BBQ’s. Dat het fijn is dat dit weer kan, weet het PB 

bestuur uit ervaring: net als vorige jaren hebben we onze 

dorpsschouw voor de vakantie afgesloten met een 

gezellige BBQ! 

 

Dorpsschouw 
Tijdens de dorpsschouw hebben we weer een lijstje met aandachtspunten gemaakt, een aantal 

konden we direct adresseren via VerbeterdeBuurt App (een app die binnenkort zal worden 

vervangen door een opvolger) Onderwerpen die zijn aangekaart zijn o.a. de toestand van de 

voetpaden in het dorp (tegels) en de antislip laag op het brugje in het parkje Portingaweg. 

Bouwbestrating Kloosterheerd. 
 

Welkomstpakket vernieuwd 
Verder hebben we tijdens de vakantie nog gewerkt aan de nieuwe 

kennismakingskaart, de laatste wijzigingen worden doorgevoerd, zodat 

we nieuwe inwoners weer kunnen verwelkomen met de speciale 

kennismakingsaanbiedingen uit het dorp. (En als je nieuwe bewoners op 

je buurt krijgt, geef het vooral door aan Plaatselijk Belang, dan zorgen 

wij ervoor dat ze het welkomstpakket ontvangen!) 
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Openbaar vervoer 
Daarna ging Plaatselijk Belang met reces, toch 

zaten we niet helemaal stil. Van de gemeente 

krijgen we midden in de vakantie bericht over 

het afbouwen van buslijn 17. Alleen nog op 

de spitsuren en verder met een opstapper. Of 

we wilden reageren, maar wel voor 14 

augustus…. Dat hebben we toch gedaan 

tijdens een gesprek met een aantal 

ambtenaren.  De gemeente Ooststellingwerf 

heeft zelf ook tegen de verschraling van de 

voorzieningen op het platteland geageerd, daar sluiten we Elsloo bij aan, de gemeente zal Elsloo in 

hun verweer als voorbeeld gebruiken.  

 

Verkeerszaken 
Tijdens dit gesprek zijn nog 2 andere verkeerszaken aan de orde geweest: De verkeersveiligheid op 

de Kloosterweg zal worden aangepakt, hierbij wordt vooral gekeken naar een aantal gevaarlijke 

plaatsen bij toeristische bedrijven, oversteek fietspad en we hebben de entree van Elsloo bij de 

Kloosterheerd aan het lijstje toegevoegd. 

Dat wordt waarschijnlijk gecombineerd met 

het aanpakken van de bouwbestrating. Tot 

slot is ook nog eens de situatie bij school 

besproken, waar kinderen richting Zuid 

binnen 50m 2x de Hoofdweg over moeten 

steken. Vaak is de suggestie gedaan om aan 

de kant van school een stukje fietspad aan 

te leggen. Dat blijkt tegen wat wettelijke 

bezwaren aan te lopen, toch zal deze optie 

nog een keer worden onderzocht. 

 

Woningbehoefte onderzoek samen met Vesuvius 
Binnenkort starten we met de inventarisatie woningbehoefte. Met een enquête willen we in kaart 

brengen, waar op korte termijn behoefte aan is in Elsloo, maar ook hoe het zit met de mogelijke 

beschikbaarheid. Verspreiden en ophalen doen we in samenwerking met de Vesuviusleden. 

 

Clubs en activiteiten 
Naast het volleybal toernooi was er deze zomer ook nog een zeer geslaagde fietstocht. Als genoemd 

gaat de werkgroep verder met nieuwe sporten, we hopen dat we op deze manier bereiken, dat we 

in Elsloo allemaal samen gezellig fit blijven. Verder hopen we op een mooie nazomer met hopelijk ’s 

nachts toch ook regen. Als we kunnen kiezen, dan weer niet op die avonden waarop we gezellig met 

elkaar gaan barbecueën! 

Hartelijke groet namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde, 

Arno Goettsch 
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Buurten Volleybaltoernooi 

Op zaterdag 9 juli is er een buurtenvolleybal competitie georganiseerd 
op het sportveld. 
Er is hieraan meegedaan door 5 buurten.  
Tronde - Klompenbuurt - Kerkenbuurt - Olde Brink en Centrum.  
Deze teams gingen strijden om zo hoog mogelijk te eindigen.  
Ook was er nog iets te winnen voor het team die zich het leukst gekleed 
had. 
Alle teams waren fanatiek en de wedstrijden waren steeds weer spannend. 
 
Na een aantal wedstrijden en het optellen van de punten kwam eruit dat de uiteindelijke finale 
moest worden gespeeld door de Klompenbuurt en de Kerkenbuurt. 
De winnaar is geworden: de Klompenbuurt. 
 
De groepen kregen lekkere chocolade en dat werd ook gelijk aan allen uitgedeeld.  
En de leukst uitgedoste buurt kreeg een taart. 
Alle mensen konden nog kans maken op een prijsje door het kopen van loten. 
Het was een hele gezellige ontspannen middag voor allemaal. 

Maartje van der Bijl 
 

Nieuwe melddesk gemeente 
Zwerfafval, een kapotte lantaarnpaal of losse stoeptegels kunnen overlast 
veroorzaken in de dorpen. Maar misschien valt u iets anders op in de 
gemeente? Dan horen wij dat graag.  
Vanaf nu gaat dit nog makkelijker via onze vernieuwde melddesk. Deze 
melddesk vervangt de Verbeterdebuurt app. 
Melding doen 
U kunt zelf een nieuwe melding maken via het formulier op de website. 
Voordat u een melding doet, kunt u eventueel op onze website zien of er al 
een melding is gedaan. Ga naar: www.ooststellingwerf.nl/melding-doen 
App 
U kunt ook gebruik maken van de gratis MijnGemeente app. Deze app vervangt de Verbeterdebuurt 
app. De app is te downloaden in de Google Playstore en Apple Store. Via de MijnGemeente app 
kunt u direct op de locatie van de overlast een melding doen.  
 
Via de app deelt u de locatie van uw melding. Ook kunt u een foto mee sturen. De melding komt 
direct bij ons binnen en wij gaan er mee aan de slag.  

 
Nieuwe activiteitenagenda voor heel 
Ooststellingwerf. 

Op 20 september  gaat dé activiteitenagenda voor Ooststellingwerf UUTGAON.NL van start !!  
Iedereen kan dan op UUTGAON.NL gaan kijken wat er allemaal te doen en te beleven is in de 
gemeente.  
Enkele verenigingen zijn al aangemeld. Zij hebben een mail ontvangen waarin ik het beheer heb 
overgedragen aan de betreffende vereniging en kunnen hun activiteiten nu zelf in deze agenda 
plaatsen.  
 

Verenigingen die zich niet hebben aangemeld en op zeker moment toch hun activiteiten op deze 
agenda willen plaatsen, kunnen dit per mail doorgeven aan elseragenda@gmail.com.  
De benodigde informatie word je dan toegestuurd. 
 

En natuurlijk blijft onze eigen agenda van Elsloo ongewijzigd!! 
Thea Groote 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Even voorstellen. 

Mijn naam is Wilco de Boer en ben sinds kort toegetreden tot de 
redactie van het Else Blattien. 

Samen met mijn vrouw en dochter van bijna 2 woon ik aan de 
Hoofdweg. Op het naastgelegen melkveebedrijf run ik samen met 
mijn broer onze boerderij met zo’n 130 koeien.  

Op zondagmorgen speel ik graag een potje voetbal bij Trinitas 3. 
Hierbij staat voor mij de gezelligheid voorop.  

Als echte Elslooër, vind ik het belangrijk om bij het dorp betrokken 
te zijn.  

Dus toen ik werd gevraagd voor de redactie van het Else Blattien, 
hoefde ik daar niet lang over na te denken.  

Ik hoop de komende tijd mijn steentje te kunnen bijdragen aan ons 
mooie dorpsblad. Veel leesplezier in dit september nummer. 

Wilco de Boer 

Bedankt Kees!!! 
Na precies 20  jaar vele verhalen, zinnen, woorden, letters, punten en 
komma’s, in het stellingwarfs dialect te hebben geschreven heeft Kees 
Koopstra laten weten zijn pen in het doosje te doen. De redactie is Kees zeer 
dankbaar voor de maandelijkse Hassenspinsels.  
In dit nummer vindt u de laatste Spinsels. 

De Redactie 

 

Klokkenluiders gevraagd 

De kerkklokken in de klokkenstoel bij de dorpskerk 
van Elsloo worden niet alleen dagelijks om negen 
uur geluid, maar ook bij het verluiden van iemand 
die is overleden en bij begrafenissen. De laatste 
twee alleen op verzoek van de familie. Nu vaste 
medewerker Huug Jak gaat verhuizen, is het aantal 
klokkenluiders beperkt. Dus is er behoefte aan 
uitbreiding van het klokkenluidersgilde.  
 
Gelukkig hebben een aantal dorpsbewoners “ja” 
gezegd om bij toerbeurt de historie van het 
klokluiden om negen uur voort te zetten. Het gaat 
immers dan maar om een kwartier in de week die 
je kwijt bent om op een bepaalde dag de klok te luiden. 
 
Diegenen die denken “dat lijkt mij ook wel wat” kunnen reageren bij Hendrik Betten, tel.0561-
421679 of 06-15431958. Hij geeft maar wat graag nadere informatie over het klokluiden en de 
traditie. Er volgt natuurlijk een benodigde inwerking! 

         Namens het klokkenluidersgilde Else
                     Hendrik Betten 
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“Else Sport - Fit & Vrolijk”  

gaat in de maand september los met oude en nieuwe sporten! 
 
Freerunning!   (4-12 jaar) 
Voor de jeugd beginnen we dit blok met freerunning, een schot in de roos tijdens “Elsloo beweegt” 
en dus nu op herhaling. Aan bod komt de jeugd van de basisschool ( 4-12 jaar). Als trainer hebben 
we dit keer Stijn Gritter bereid gevonden en hij gaat met beschikbaar materiaal aan de gang; liefst 
buiten maar met uitwijk mogelijkheid naar de gymzaal. 
De data zijn dinsdagen 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober  2022 van 19.00 – 20.00 uur. 
De kosten zijn slechts € 2,50 per keer of € 10,- voor 5 keer. 
Opgave bij  Rina 06-53157062 
 
Kickboksen! (13-65 jaar) 
Ben jij toe aan een verzetje na het werk of na een lange schooldag? Ben je 
bereid om spierpijn te voelen en te zweten, verschillende technieken 
aangeleerd te krijgen en spierballen te kweken?  
Dan is deze sport jou op het lijf geschreven! 
 
We maken een verdeling in twee groepen: 
- Groep 1 
Leeftijd: 13-18 jaar.     Tijd: 18.30 – 19.10 uur. 
-  Groep 2 
Leeftijd:  18-65 jaar.    Tijd: 19.15 – 20.00 uur.  
 
We sporten zolang het weer het toelaat lekker buiten!   
Met slecht weer kunnen we gebruik maken van de gymzaal.  
- Kosten?  slechts € 2,50 per keer. Ben je van plan alle 3 keren 
   aanwezig te zijn?  Dan € 5,-! 
- Wanneer:  Woensdagen  21, 28 sept. + 5 okt. 2022 
- Ja, neem je eigen handschoenen mee  
- mocht je geen bokshandschoenen hebben dan regelt Luca deze 
- 20 deelnemers per groep; VOL = VOL 
Opgave per whatsapp/sms bij Luca: 06-30644527 
 
Bootcamp!    
We gaan ook opnieuw de sporten van ” Elsloo beweegt” onder de aandacht brengen. De aftrap is 
voor de bootcamp, ontstaan tijdens de coronaperiode en draait nu al twee jaar. 
De trainingen zijn op vrijdag van 19.30 – 20.30 uur. Even lekker sportief bezig zijn voordat het 
weekend begint. We trainen (bijna) altijd buiten, ook in de winter.  We maken onze eigen trainingen 
en maken gebruik van de faciliteiten achter ‘t Anker en het sportveld. 
Voor de data  9, 23 en 30 september hebben we les van een bootcamp- trainer, die ons de kneepjes 
van het vak leert.  
De kosten zijn € 1,- per keer, maar € 2,50 voor de lessen met de bootcamp-trainer.   
En voor alles geldt, de instap is laag, je doet wat je kan en de sociale kant vinden we ook belangrijk! 
Opgave bij Rina 06-53157062 
  
Elser MTB Challenge! 
Save the date! Op zaterdag 1 oktober organiseren wij in samenwerking met de mountainbike groep 
een MBT Challenge voor alle leeftijden! Informatie hierover wordt binnenkort gecommuniceerd via 
een huis-aan-huis flyer en via de agenda op de website van plaatselijk belang. 
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Voetbal in de derde klasse A 

De voetbalvereniging Trinitas bestaat inmiddels tien jaar (opgericht op 1 juli 2012). De vereniging is 
ontstaan uit een fusie tussen de voetbal-verenigingen O.Z.C uit Elsloo/Zorgvlied en Boijl. Door 
teruglopende ledenaantallen waren beide voetbalverenigingen in de toekomst genoodzaakt om 
ingrijpenede maatregelen te nemen. Door te fuseren startte, na een gedegen voorbereiding een 
nieuwe levensvatbare vereniging die al tien jaren zowel bij de jeugd als de senioren in de drie 
dorpen van vaste waarde is geworden. 

Nu het standaardteam van Trinitas, na de hete zomer, zich opmaakt voor al weer een seizoen in de 
derde klasse van het zondagvoetbal, zal de nieuwe trainer-coach Jonno van Dijk uit Noordwolde 
zich natuurlijk het team naar zijn hand zetten. Wat wordt het recept deze competitie: verzorgd 
combinatiespel, aanvalsdrang van de tegenstander beteugelen, druk zetten als de tegenstander de 
bal heeft of toch uitgaan van de eigen wilskracht,. 

Wat kunnen we verwachten dit komende seizoen. Zullen het boeiende-, hoogstaande- dan wel 
saaie wedstrijden worden. Zal de uitgangspositie handhaven weer worden uitgesproken, wordt het 
aan het eind van het seizoen billen knijpen als het op handhaving aankomt of is er de ambitie om 
gewoon lekker mee te draaien in de derde klasse. Dan heeft de ploeg  goede troefkaarten in handen 
om op eigen houtje te zijn waar ze horen. Feit is dat het team de beginfase zonder kleerscheuren 
door moet komen. 

De competitie indeling van het standaardteam is ook bekend. In de derde klasse A van het 
zondagvoetbal is het eerste team van Trinitas ingedeeld bij een aantal ploegen die men vorig 
seizoen tegenkwam, maar ook teams die in het verleden in Boyl en Elsloo te gast waren.  

De indeling:                                                                                                                                                                      
Dwingeloo, Mildam, Oldemarkt, Oranje Zwart, RKO, Read Swart, Renado, Ruinen, Steenwijker 
Boys, Steenwijkerwold, Trinitas en Wacker 

PROGRAMMA: 

Bekervoetbal:                                                                                                                                                                     
zondag 4 september   Oldemarkt - Trinitas                                                                                                            
zondag 11 september Trinitas - Langezwaag                                                                                                       
zondag 16 september Trinitas - Kuinre 

Programma competitie:                                                                                                                                                  
zondag 25 september Oldemarkt -Trinitas                   alle wedstrijden vangen aan om 14.00 uur                                                                          
zondag 2 oktober Trinitas - Wacker                               thuiswedstrijden worden in Boyl gespeeld                                                                                         
zondag 9 oktober Trinitas - Steenwijker Boys  

Hendrik Betten 

Voetbalvereniging  TRINITAS bestaat dit jaar 10 jaar                                  
en dat willen we weten!                                                                                                                                               

Het eerste lustrum wordt uitbundig gevierd op  ZATERDAG 17 SEPTEMBER 

2022.                                                                                                                             

Deze feestelijke dag wordt afgetrapt om 16.00 uur met meerdere activiteiten voor de jeugd. Wat 
voor activiteiten? Het heeft in ieder geval te maken met een bal en duurt tot plusminus 18.00 uur. 
Dan wordt er gestart met het alom bekende “Schijt-Je-Rijk”. Met de nadruk op starten, want hoe 
laat onze koe één van de belangstellenden “Rijk Schijt” hangt van Coba af…of Bertha! 
Om kans te maken op een prachtig geldbedrag, dient men van te voren natuurlijk wél een kaveltje 
te kopen. Hoe? Wij komen bij de belangstellenden langs! Vanaf zaterdag 20 augustus kan men een 
druk op de deurbel verwachten en krijgt men de benodigde informatie. 
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Voor slechts € 5,-- wordt men tijdelijk eigenaar van een kavel en maakt men kans op het mooie 
belastingvrije bedrag van €.449,--. Wie wil dát nou niet?! 
 
Voor de hongerige magen, en nee niet de vier magen van Coba, gloeien de kooltjes en worden de 
hamburgers bruin op de BBQ! De voetbalvereniging heeft onze eigen gespecialiseerde bakkers, dus 
dat gaat helemaal goed komen! 
 
Terwijl er dan genoten wordt van heerlijk helder Heineken, fris of iets dergelijke, gezellig een vorkje 
prikken en Coba in de gaten houden, draaien de dames van het RAD meerdere spectaculai-re 
rondes! Dit keer niet voor kaas en worst, máár met échte prijzen! Echte mooie ook en uit een goed 
hart, want de prijzen worden allemaal gesponsord!  
Rond de klok van 22.00 uur gaat het spreekwoordelijke dak eraf… LIVE MUZIEK van de band “REBEL 
ROSE”. De band bestaat uit louter vrouwen, echte stoere rockchicks die er zin in hebben om ons 
feest maximaal te doen slagen!! 
 
Lest best, het is geen feest als DJ ANNE niet is geweest! 
We kunnen hem al bijna onze “huis-DJ” noemen en ook gedurende deze dag én avond gaat hij 
100% de stemming erin weten te brengen…van Back to the 80’s tot Frans Bauer en van Armin van 
Buuren tot Frans Duijts.  
 
In vogelvlucht is dit het programma wat men kan verwachten.  
Máár een programma kan er nog zo gelikt uitzien…zonder gelijkgestemden, wordt het natuurlijk 
geen feest! U hoeft geen lid te zijn of donateur. U hoeft zelfs niet van voetbal te houden! 
Iedereen is welkom en wij hopen dan ook dat u erbij wilt zijn!!!! 
 
Tot slot en niet geheel onbelangrijk… De gehele opbrengst komt ten goede aan een PANNAKOOI en 
een speeltuintje voor de allerkleinsten!! 
Een prachtig doel gekoppeld aan een feest! Veel mooier wordt het niet!! 
 
Graag tot 17 september!!   De activiteitencommissie jubileum-Trinitas  

 

ODIS-afdeling korfbal 

 

KORFBAL jeugd groepje  (F- pupillen) Programma competitie 
Het  groepje jongeren zal zaterdag 3 september meedoen met het Leonidastoernooi  in 
Noordwolde. Dit als voorbereiding op de competitie welke op 9 september start.  
Het groepje zal ook dit seizoen als F-pupillen de strijd aangaan.  
 
PROGRAMMA competitie.   
Vrijdag 09-09-2022 ODIS F1 Leonidas F1 18.30 Elsloo 

za 17-9-2022 SCO F2 ODIS F1 09.30 Oldeholtpade 

za 24-9-2022 Noveas F1 ODIS F1 10:00 Steenwijk 

za 1-10-2022 Leonidas F1 ODIS F1 09:15 Noordwolde 

vrijdag 07-10-2022 ODIS F1 SCO F2 18.30 Elsloo  

vrijdag 14-10-2022 ODIS F1 Noveas F1 18.30 Elsloo  

De thuiswedstrijden zijn dus op de vrijdagavond  
 
Ook dit seizoen is er weer een samenwerking met de omliggende verenigingen  
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VZK/DIO/Donkerbroek/ODIS  (VDDO) .  Waarschijnlijk vanaf de zaal zal er in nieuwe gezamenlijke 
shirts  worden gespeeld. Om de samenwerking te bekrachtigen.  
 
Lijkt het jou ook leuk om met korfballen te beginnen, kom eens langs.   
Er wordt getraind door Gerri en Rina op de woensdagmiddag van 17.00 uur tot 
18.00 uur op het sportveld in Elsloo.  Voor meer informatie kun je terecht bij Jan 
Siedsma, (tel. 06-15173154) of mail naar korfbal@svodiselsloo.nl 
 
RABO ClUBSUPPORT  

Ook O.D.I.S./Elsloo  doet dit jaar weer mee aan de RABO Clubsupport.  Leden 
van de Rabo bank kunnen vanaf 5 september hun stem uitbrengen via de Rabo 
App of op rabobank.nl/clubsupport.  

Zorg dat je stem ook aan ODIS Elsloo  uitbrengt, zodat wij een groter deel van de opbrengst krijgen.  
DUS STEM OP ODIS !!!! 

 

10 jaar ODIS Tennis in Elsloo! 

 
Op 1 januari 2012 is onze tennisclub bedacht, 15 
november is de club opgericht en op 29 
december 2012 is de nieuwe tennisbaan in 
gebruik genomen. Keuze genoeg als het om een 
jubileum datum gaat, maar ja: een datum is 
maar zo kort! 
We hebben dus besloten om die festiviteiten 
wat uit te smeren en omdat op 1 januari de 
mogelijkheden nog beperkt waren, beginnen we 
nu met een 

 
 
 
 

 
Lustrum-toernooi op zondag 25 september 

We spelen de hele zondag in wisselende samenstelling een mix-dubbel. Deelname is mogelijk voor 
alle leden van ODIS Tennis, maar ook voor de oud-tennis-leden of mensen die dat misschien wel 
willen worden, hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Aanmelden kan met een mail naar tennis@svodiselsloo.nl, of met een bericht aan Willem 
We gaan voor een echt ouderwets tennistoernooi met 
een hele dag spelen, aanmoedigen, koffie met wat 
lekkers, dorpsgenoten op de fiets, deelnemende 
familieleden en natuurlijk een prijsuitreiking op het 
terras! Bij voldoende aanmelding sluiten we de dag af 
met een BBQ. Deze BBQ is toegankelijk voor alle leden 
en iedereen die op deze dag heeft meegespeeld (dus 
ook de aspirant leden en oud-leden.) maar wel 
aanmelden hoor! De kosten zijn €10pp 
Dus schrijf je in, begin vast met oefenen, plan nog een 
extra les of ga meedoen met tossen op maandagavond. 
We verwelkomen je graag op 25 september op de 
baan! (Houd voor de laatstee info de website van ODIS in de gaten) 
 
Hartelijke groet, ODIS Tennis 

mailto:korfbal@svodiselsloo.nl
mailto:tennis@svodiselsloo.nl
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Expositie 

Kunstig Elsloo 2.0 
10 - 25  september 

 

Met medewerking van kunstenaars 

 uit Elsloo en omgeving ! 

 
 
 
   Kerkgebouw te Elsloo 
   Hoofdweg 42 
   8424PM Elsloo 
 
   open: zaterdag  en zondag 
   10.00 uur – 16.00 uur 
   Entree expositie is gratis 
   koffie, thee en limonade verkrijgbaar! 

 

 

Deze exposite is een initiatief van Stichting Het Karkehuus te Elsloo 



 

20 
 

Het Elser Boeltiem  

De zomer schiet al aardig op en dat geldt dus ook voor het jeu de boules seizoen 
2022. Ondanks de af en toe tropische weersomstandigheden was elke 
donderdagavond een groepje jeu de boulers actief op onze baan aan de 
Horstlaan. 

 
In augustus verzorgde Hendrik Jan Olijve uit Langedijke weer een clinic ter voorbereiding op de 
tweekamp die we in september gaan houden tussen de Klokkeboulers uit Langedijke en het Elser 
Boeltiem uit Elsloo.  
 
Op zaterdag 10 september spelen wij in Langedijke en op zondag 25 september in Elsloo. Beide 
wedstrijden beginnen om 14.00 uur en uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen.   
Mischien kunnen wij u wel verleiden om lid te worden 
van het boeltiem.  
Het onderhoud van de baan doen we, zoals u weet, in 
eigen beheer.  
 
Op de baan is geen onkruidje meer te zien en ook het 
gras aan de rand van de baan wordt met de bosmaaier 
in eigen beheer kort gehouden.  
Het bord Elser Boeltiem is voorzien van een nieuwe 
laag botenlak en ook de twee bankjes zijn geschuurd 
en zitten weer goed in de lak.  
 
Verder zijn wij van plan om in het najaar de tegelstrook tussen de twee banen te verwijderen en om 
de vrijkomende tegels te gebruiken om een plaatsje voor een picknicktafel o.i.d. aan te leggen.  
Het plan zelf ligt op dit moment ter beoordeling bij de Gemeente Ooststellingwerf. Het seizoen 
2023 willen wij beginnen met een ‘vierkante’ jeu de boules baan en een koffie corner.     

Namens het bestuur van het Elser Boeltiem 
Aad Oudshoorn 

 

Voor ons clubje stond op dinsdag 26 juli jl. in de planning een dagje uit. Sneek werd 
onze bestemming. Na een ritje van ongeveer 45 minuten konden we de auto gratis in 
de parkeergarage onder het Boschplein neerzetten. Deze garage is vlak bij de enige 

overgebleven Waterpoort van Sneek.  
 
Toen wij de garage uitkwamen was er net een flinke bui regen, dus eerst maar eens koffiedrinken.  
Dat zat wel in de planning, alleen bij een andere gelegenheid. Na de bui liepen we richting het 
centrum waar we een kijkje namen bij het in 2018 geplaatst kunstwerk ”De Fontein van Fortuna” 

van de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol.                                                               
  
Ineke had wat informatie over deze Hoorn des Overvloed op internet 
gelezen en las dat aan de dames voor.We liepen verder door het 
gezellig centrum naar het Scheepvaartmuseum.  
 
Na het bezoek aan het museum konden we uitrusten tijdens het 
nuttigen van een heerlijke lunch. 
Op het programma stond ook nog een grachten vaartocht. Gelukkig zijn 
we nog erg lenig, want we moesten op de knieën in de boot om onder 
de zeer lage bruggen door te varen zonder dat we onze hoofden 
zouden stoten. 
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De kapitein vertelde op een leuke manier over de bezienswaardigheden 
van Sneek.  
Na nog gezellig gewinkeld te hebben reden we in de late namiddag weer 
op huis aan.                                                                                Ineke Oudshoorn 

 
 
 
Onze volgende activiteit wordt gehouden in de tuin van Ineke Oudshoorn 
onder het motto: 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                          Een “tuttig” theekransje…….. 

 
 
Elser Smart weer van start! 
  
Na de zeer onregelmatige corona-jaren, hoopt Elser Smart, het enige Elsloose smartlappenkoor, 
weer met de repetities te kunnen beginnen. 
De eerste is op  

woensdag 14 september,  

19u30 – Boerenzaal van 't Anker 

We repeteren om de week van 19u30 tot 21u30 in 't Anker, onze 
thuisbasis. 

Het koor staat onder leiding van Jannie Bakker. Zij stuurt ons met vaste hand door een repertoire 
van smartlappen, levensliederen en vele komische nummers. 

Na vele jaren van begeleiding heeft onze vaste accordeonist Pieter om persoonlijke redenen 
afscheid genomen van ons koor. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn mooie ondersteuning bij onze 
repetities en optredens.  

Gelukkig hebben we opvolging gevondenen in de persoon van Hermanna Donker uit Makkinga. Met 
haar hopen we ook weer op gezellige repetities en gloedvolle concerten. 

Mocht u belangstelling hebben voor zingen in ons koor, kom dan gerust naar de repetitie in 't 
Anker. We zullen u met open mond ontvangen! 

Wilt u vooraf meer informatie krijgen, bel dan met een van onderstaande bestuursleden, of kijk op 
onze website: www.elser-smart.nl.  

Thijs van Buuren  (0561-421331) 
Willem Veurman  (0561-421307) 
Reini Siemons   (0561-420655) 

 

http://www.eleser-smart.nl/
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De schuilplaats onder de preekstoel in de dorpskerk van 

Elsloo 
De dorpskerk van Elsloo is een rijksmonument. Het dankt die 
status aan een aantal authentieke details. De preekstoel is 
zo’n detail. Hij is vervaardigd van wit geglazuurde baksteen 
en heeft een ossenbloed rode houten paneelkuip.  
Ook de trapleuningen zijn rood.  Het ruggeschot is van hout.  
De van rood-witte steen gemetselde bogen zijn typerend 
voor het werk van architect Oene Melles Meek.  
 
Een ander stijlkenmerk van 
het werk van Meek is de 

symmetrische bouw. De mogelijkheid om de preekstoel zowel 
links- als rechtsom te betreden sluit daar mooi op aan.    
 
De preekstoel is vooral fraai. Dat geldt niet voor de loze ruimte 
onder de preekstoel. In Elsloo wordt deze ruimte de kraak van de 
preekstoel genoemd, maar of je dat een kraak mag noemen is 
twijfelachtig.  
Volgens overlevering zou die ruimte tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ook dienst hebben gedaan als slaapplaats voor 
dorpsbewoners die een oproep hadden ontvangen zich te melden 
voor de tewerkstelling in Duitsland de zgn. Arbeidseinsatz. 
Het waren veelal boerenzoons die thuis op de boerderij niet gemist 
konden worden, of simpelweg niet wilden werken in Duitsland. 
Gezien de beschikbare ruimte lijkt dit verhaal echter 
onwaarschijnlijk.  Als u daar info over heeft houdt Stichting Het 
Karkehuus zich aanbevolen.   

 
Wel schrijft Willem Koopstra in zijn boek Elsloo en de bezettingsjaren 
1940-1945 iets opmerkelijks over het gebruik van de kerk als 
schuilruimte. Dorpsbewoner Egbert Veensma gebruikte tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de kerk als onderduikadres om verplichte 
tewerkstelling in Duitsland in het kader van de Arbeitseinsatz te 
voorkomen.  
’s Nachts sliep hij in de lijkwagen, die in een daartoe bestemde ruimte 
naast de kerk stond.  
Welke ruimte dat was is niet duidelijk. Wellicht het baarhokje? Egbert 
Veenstra moet een dappere knaap geweest zijn, want hij zat voor hij 
de kerk als schuilplaats gebruikte al vijf maanden gevangen in Vught 
vanwege zijn medewerking aan de melkstaking in 1943.  
Ook het zogenaamde Kerkebosje aan de huidige Donkereweg had een 
soortgelijke schuilplaatsfunctie.  
 

Dorpsbewoonster mw. Mina Veensma van de Frankenaweg herinnert zich Egbert Veensma als haar 
‘Ome Eppie’ die twee kinderen had Riekele en Tineke.  
Op zondag 11 september kunt u de schuilplaats onder de preekstoel tussen 12.00 uur en 17.00 uur 
zelf bekijken. De dorpskerk doet dan namelijk mee aan de Gemeentelijke Open Monumentendag 
2022.  

Stichting Het Karkehuus 
                                                                                                                                               Aad Oudshoorn
    Met medewerking van kunstenaars 

   Kerkgebouw te    open: zaterdag  en zondag 
   10.00 uur – 16.00 uur 
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   Entree expositie is gratis 
   koffie, thee en limonade verkrijgbaar! 

Deze exposite is een initiatief van te Elsloo 
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Spelen bij Jesse 
De Rozensloper 
Zo dat was wat, het begin van de zomer. Die hittegolf. Heeft u het ook zo warm gehad?  Ik wel. Moet 
u voorstellen. Dertig graden met een bontjas aan.  Nou ja eigenlijk beschermen de haren ons 
natuurlijk ook wel een beetje. Gelukkig nam mijn baas me mee naar zwemwater en had ik ook een 
zwembad(je) in de tuin. En wanneer de tuin werd gesproeid hielp ik de baas natuurlijk heel erg 
goed. 
 

De vorige keren heb ik u voorgesteld aan 
allerlei dameshonden met hun baasjes. Er 
werd al gezegd dat ik alleen zou kijken naar 
vrouwvolk op vier poten.  Dat is niet waar. Ik 
kijk niet naar al die dames op vier 
poten(benen). Ik vind paarden heel erg groot 
en koeien eigenlijk een beetje eng.  Dus daar 
kijk ik niet echt naar.  Zwart/witte koeien 
kijken naar mij alsof ik een kalf ben, doodeng 
vind ik dat.  Okee, ik kijk  graag naar 
hondenmeisjes. Tuurlijk ,maar  ik kijk ook 
naar de reuen. Ook met reuen kan je lekker 
rennen en dollen.  
 
Ik heb in juli van dit jaar een grote vriend bij 

mij uitgenodigd. Een prachtige reu van meer dan 65 kilo. 
Namelijk Hunter. Hunter is een jonge kerel. In september wordt hij twee jaar oud.  Hij is een 
combinatie van een Leonberger en een Berner-Sennen hond.  En dat zijn dus allebei grote rassen.  
En Hunter is een grote jongen. Een grote  prachtige knuffelbeer vind mijn baas. Nou ja. Pfff  Alsof ik  
een schoothondje ben. 

 
Hunter woont bij Irene. Zij wonen naast de winkel van de Fietsenmaker 
in ons dorp. Irene woont al jaren in Elsloo dus veel mensen zullen Irene 
wel kennen. Irene heeft twee volwassen kinderen . Die kinderen zijn  
het huis uit. En Irene  heeft  vier kleinkinderen. Er woont ook een 
Heilige Birmaan bij Irene.  Dat is een poes en die heet Woezel. Die is 8 
jaar oud. Woezel heb ik niet leren kennen. Dat zal Woezel vast fijn 
vinden :).   

 
Hunter en ik  hebben heerlijk gespeeld in 
mijn tuin.  Want ook al schelen wij in 
formaat. Wij zijn alle twee jonge kerels en 
houden van plezier.  Hunter sjouwde dwars 
door de rozenperken heen. Hij had nergens last van, van de dorens. De 
rozen hadden wel een beetje last van hem. Maar, de voortuin is MIJN 
tuin en ik nodig uit wie ik wil. De baas moet niet zeuren. Het was 
hartstikke leuk. 
 

Verder, als uitsmijter van deze maand wil ik nog even een waarschuwing geven. Door de warmte valt 
er weer blad en eikels van de bomen.  Groen blad en groene eikels zijn erg giftig voor ons. Dus  
hondenvrienden : Opletten en niet op de dingen kauwen. Eikels zijn sowieso giftig. Maar wanneer ze 
nog groen zijn zit er meer tenine in. Dat is looizuur. 
 
Op de foto’s ziet u: 
1.Hunter, Irene en Ik Jesse uw verslaggever; 
2. Hunter en ik aan het spelen; 
3. Hunter  en ik ( 67/21kilo)                                                                                Dat was het, Tot later. Jesse 
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In de moestuin van…….. Mirjam Kok 

Elke keer als ik langs de Kloosterheerd liep dan viel het me op dat de tuin van fam. Kok  anders dan 
vele andere tuinen was. Zat er nou wel of niet een bepaalde vorm of structuur in? Ik zag bloemen 
en groenten door elkaar, dat heeft vast een functie of toch niet. Toen ik Mirjam een keer bij het hek 
aantrof kon ik het niet laten om haar te vragen, het bleek de Permacultuur methode te zijn. Dit is 
wat voor de rubriek in de moestuin van….. Aangezien we beiden op vakantie gingen hebben we dit 
schriftelijk gedaan en daar kwam het volgende uit: 
 
  
Wat is Permacultuur en hoe en wanneer ben je hiermee begonnen? 
Toen ik 10 jaar geleden begon met mijn eerste moestuin, op zware kleigrond in een klein dorp nabij 
Schiphol , bleek ik al snel niet zo precies en in rechte rijen te werken als mijn moestuinburen. Elk 
jaar werd er bij de buren gefreesd, maar in de zomer werd ook hun grond keihard door wind en zon 
en werden er liters water op gegooid dat nauwelijks de bodem in ging. Ik vreesde niet, want ik had 
ooit gelezen dat juist het frezen het benodigde bodemleven in de war schopte.  
Kon dat anders vroeg ik me af. Ja, het kon en zo ben ik me in gaan lezen op de principes van de 
Permacultuur en natuurlijk (moes)tuinieren. Permacultuur is een agrarische ontwerpmethode  voor 
het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en 
economisch stabiel is ,een samenwerking tussen mens en haar omliggende natuur gericht op een 
lange termijn overleving.  
 
Een mondvol, maar door observeren van de natuur waar je werkt en daarop reageren en aanpassen 
om een tuin te krijgen waar veel leven is, welke voedsel oplevert en weinig afval produceert, omdat 
je dat je weer gebruikt om de tuin gezond te houden zodat het de veerkracht heeft van een 
natuurlijk ecosysteem.   



 

27 
 

En zo kwam er een grote haag van rozenbottels die 
als windvanger fungeerde aan de zijkant van mijn 
tuin, zodat de wind de grond niet uitdroogde, in de 
moestuin stonden overal vaste planten zoals 
fruitbomen, fruitstruiken en vaste kruiden, 
gecombineerd met eenjarige groenten, bloemen en 
kruiden. De bodem bedekte ik met compost en 
daarover een dikke laag mulch (restafval van de 
groenten en planten die er stonden en stro, dunne 
laag gras, bladafval in de herfst, etc.)   
Ook kwamen er planten om juist mulch te krijgen 
zoals smeerwortel die je meerdere keren per jaar 
kort kan maken en het blad kan gebruiken om de 
bodem te bedekken of planten die de bodem zelf 

bedekten als mulchlaag (Oostindische Kers).  Ook koos ik bewust plekken waar groenten 
samenwerkten om bij elkaar te zetten, wortels en uien schrikken elkaars vijanden bijvoorbeeld af, 
diepgaande wortellende planten zette ik juist naast groenten die op de oppervlakte blijven. Na 5 
jaar was ik erg tevreden met de tuin en groeide het mooi, kleurrijk, en toen gingen we verhuizen….  
Naar zandgrond, dat is omschakelen.  
Natuurlijk wil je meteen een perfecte tuin, maar nee, de (eetbare) haag moet nog groeien en komt 
soms nog niet hoger dan mijn knieën. Pioniersplanten groeien harder dan mijn groenten, mulch en 
compost heb ik nog niet genoeg en afgelopen jaar liet mijn gezondheid mij ook wat in de steek 
(hoewel ik veel hulp kreeg om de minder  
planten te verwijderen). Het is zoeken, observeren en heel veel geduld hebben. Wat in de oude tuin 
goed werkte of groeide slaat hier niet aan en andersom. Ik zie de tuin dan ook als groeiproces, we 
wonen er ook pas 2 jaar        
 
Om er nog meer van te weten te komen en om het toe te passen ben ik vorig jaar begonnen met 
een Permacultuur Design Course, dit ligt nu even stil maar hoop ik wel weer op te pakken. Verder 
liggen er voor de komende tijd plannen klaar voor de tuin. Ik heb pas een groot wormenhotel 
aangeschaft voor de bemesting van de grond, een plaats gevonden waar ik mulch vandaan kan 
halen en er komen steeds meer vaste planten en bomen, die natuurlijke hagen vormen en helpen 
om een natuurlijker evenwicht te krijgen.  
 
Welke groente vind jij nou het leukst om te telen en waarschijnlijk het lekkerst? 

Een favoriete groente  vind ik lastig en ik 
overleg met Jelmer (9jaar) die 
vervolgens zegt: Oei dat is net als de 
vraag aan een moeder stellen: ‘’wat is je 
favoriete kind?”.        Nu ik de tuin zo 
dichtbij huis heb geniet ik van wat er 
elke dag weer  nieuw is. De eerste 
bonen aan de plant, de peultjes waar 
we elke dag van konden oogsten en de 
courgettes die er nu aan gaan komen. 
Maar snijbiet en Nieuw Zeelandse 
Spinazie zijn zeker de favoriete groenten 

op zelfgemaakte pizza. Maar eigen aardappelen met 
rozemarijn uit de oven zijn ook heerlijk, hoewel de oogst wat 
tegenviel dit jaar! En ik kijk ook uit naar de eerste spitskool en 
straks na de eerste vrieskou naar de boerenkool uit de tuin. De 
afgelopen tijd hadden we veel fruit: rode en zwarte bessen, 
aardbeien en veel frambozen. Heerlijk vers uit eigen tuin en zo maakten we lekkere fruittoetjes met 
room, fruitleer in de droogoven en werden de jampotten voor komend jaar weer gevuld. Nu is het 
de Japanse wijnbes die elke dag een handje bessen geeft en snoepen we die lekker op.  Elk jaar 
probeer ik ook wat nieuws uit nu is het zoete aardappel en ben ik heel benieuwd wat die gaan 
opleveren. 
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Welke tips heb jij voor mij en de lezers? 
Mulchen van mijn moestuin is denk ik wel mijn favoriete tip ter besparing van heel veel werk. De 
bodem bedekken met  compost en afdekken met mulch (eventueel kan er nog een laag onbedrukt 
karton onder de compost). Op de kleigrond hield het aardig veel (on)kruid tegen of kon ik het 
makkelijk eruit krijgen. Ik hoop dat het hier brengt dat voeding voor de planten niet meteen in de 
bodem verdwijnt, vocht ook hier vastgehouden gaat worden en de grond niet dichtslaat zodat er 
geen vocht meer opgenomen kan worden. Of het ook zo gaat werken…. We gaan het zien de 
komende jaren.  Kom gerust een keertje langs om (nog eens) een kijkje te nemen.  
 
Rest mij alleen nog Mirjam hartelijk te danken voor het delen van haar moestuin ervaring. 
 

Foto’s: Mirjam Kok Tekst: Mirjam Kok en Gerda Slager 
 

Hassenspinsels uut de schriefkomputer van  

Kees Koopstra 
Uut de oolde deuse 
 Wegmisbrukers 
  

Blik op de weg? Of wegmisbruikers? Lestdaegs doe, wi'j op vekaansie weren, wodden wi'j 
deur  plisies anhullen. Wi'j hadden geliek et gevuul, dawwe in iene van die populaire prorgramma‘s 
terecht kommen weren. Tegere mit Harry en Riet, twieje van oonze mitreizigers van die ANWB-
kampeerreis. D'r kwam een pelisieauto mit zwaailochten in de naost oons liggende baene rieden. 
Zoe'n alarmerend voertuug is niks biezunders in de situaosie, mit meerdere baenen. Vlak veur et 
stoplocht komt de krektnuumde auto liekwels veur oons rieden en geft een teken, dawwe 
rechtsof  en stoppen moeten. In de ziedstraote, staon tot oonze verbaozing Harry en Riet aachter 
oons. Dat d'r wat aanders an de haand wezen zol, dan een loshangende fiets, is mi'j dan wel 
dudelijk. Gerrie vragt, dan ok, wat dit te betekenen het. Et is een 'Polizeikontrole,' wodt zegd. De 
gebrukelike ceremonie, zoaj'  bij die Nederlaanse pergramma’s zien’volgt. Of de sjefeur ok wel 
evenpies blaozen wil. Ikke, as non-alkoholdrinker  hebbe daor gien inkele muuite mit. Een paanten 
koffie zorgt veur een risseltaot van: 0,0. 
Dezelfde score, as Harry het, nao et drinken van een beker sukelaomelk, zoas hi'j mi'j laeter weten 
lat. Dat disse aktie niks mit iene van de veurnuumde Nederlaanse televisiepergramma's te maeken 
het,  wodt oons deur de jonge agenten op de valreep van heur vertrek, dudelijk maekt. Zi'j weren 
naemelik tipt deur een Duutser, dat d'r him een Nederlaander mit karavan slingerend veurbi'j reden 
was. Vandaor, dat de toch wel vrundelike agenten oons van de weg haeld hadden. 
    Bovenstaonde is niet et ienigste blaostestverhael. Ok Scholte en Hetty, een aander stel, 
dielnemers van de reize, wodden van de weg haeld en het Scholte de eer te meugen blaozen. En mit 
dezelde uutslag. De agent in kwestie is in burger heur ik laeter vertellen.  Disse man van Hermandad 
hadde et ok over een slingerende Nederlaanse equipe.  Al rap was een meerdere in vol ornaot op 
het teniel verschenen. Disse hadde mit wilde gebaoren dudelik maekt, dat et allemaole een verzin 
was en beud honderd maol zien exkuus an. As pleister op de wonde, brochten de meensken van 
Hermandad heur op et rechte pad. Want eerlik is eerlik gavven Scholte en Hetty toe: 'We weren 
even de weg kwiet.' 
  
Ik hebbe aovens, doe'we op de kamping oons plakkien inneumen hadden, de dag nog iens 
overeidet. Hadde Gerrie morgens, doe'we weer de weg opreden niet tegen mi'j tekeer gaon?   'Jow 
hebben haost een fietser  van de weg reden.' Ik hebbe doe mit de Golf Plus, annex Kip wel een 
zwieper maekt. Zol daor dan de aktie van de pelisie bi'j de ANWB-groep uut votkommen wezen? 
   Ik hebbe dit veurval, as strikt vertrouwelik bi'j de reisleiding meldet. En uutdrokkelik zegd, da'k niet 
de dronken sjefeur was, zoas de Duutser an de pelisie suggereerd het. De pelisie het dat deur de 
negatieve blaostest ommes uutsleuten. 
   Of is et west, doe'k de spiegel van een dubbeld parkeerde bestelwaegen op een haor nao raekte? 
Ik hebbe daor al mien stuurmanskeunsten anwenden moeten om schae te veurkommen. As dat as 
een slingerende manoeuvre ïnterperteerd is, is dat niet onveurstelber.  
   Of de warkelike wegpiraat nog opspoord is, he'k niet heurd. 

Kees Koopstra 



 

29 
 

Een kijkje in de natuur… #7 

 
Zo, de zomervakantie zit er voor mij weer op. Momenten van rust, natuur, vakantie op Bornholm en 
dus tijd met het gezin. Maar goed, de hobby is er altijd. Waar ik ook ga, de camera gaat met ons  
mee als zijnde een extra familielid. Uiteraard in eerste instantie om zoveel mogelijk vast te leggen 
van onze gezins avonturen maar vlak daarachter ook om ‘niets te missen’ van alles wat er kruipt, 
vliegt, loopt, zit en dus beweegt in het dierenrijk.  
Deze keer een algemenere vogelsoort. Een soort waarvan iedereen de vogel wel herkend namelijk 
de reiger.! Maar wisten jullie dat we in Nederland zes reigersoorten hebben en drie reigersoorten 
die als dwaalgasten ons kikkerlandje invliegen? 9 dus in totaal. Dwaalgasten? Ja, dat zijn vogels die 
in de lucht een verkeerde afslag nemen en vervolgens een bepaalde periode in Nederland verblijven 
om aan te sterken (te eten). 
 
Wist u dat: 
- Reigers nestelen in bomen? 
- Reigers naast vis ook mollen en kikkers eten? 
- De dwaalgasten die ons land aan doen zijn ‘de Woudaap’, ‘de Ralreiger’ en ‘de Kwak’. 
 

1. Blauwe reiger 
De algemeenste van zijn soort. Een soort die je eigenlijk in elk weiland kan aantreffen maar ook 
zeker bij u in de achtertuin als er een vijver is aangelegd. Pas wel op, heeft de reiger je plek 
gevonden dan eet hij de vijver schoonleeg. “Blauwe reiger” is niet blauw zoals de lucht maar eerder 
grijsachtig en kan tot een meter groot worden. 
 

2. Grote zilverreiger 
Kwam van oorsprong voor in het oosten en mediterrane gebied maar hedendaags ook een vaste 
reigersoort in NL. Ook hier wat verwarring. De vogel is niet zilver maar prachtig wit van kleur met 
groenige ogen. Je ziet de grote zilverreigers steeds vaker omdat zij in Nederland voldoende voedsel 
vinden en daardoor ook met succes jongen grootbrengen. 
 

3. Kleine zilverreiger 
Waar zijn grotere neef een lengte behaalt van bijna een meter, houdt het voor de kleine zilverreiger 
op met een schamele 65cm. De vogel verschilt van de grote niet alleen op lengte maar ook qua 
kleur. Waar de snavel geel is bij de grote zilverreiger is deze bij de kleine zilverreiger zwart. Waar er 
bij de grote zilverreiger geheel zwarte poten te zien zijn, is dat bij de kleinere variant niet zo. Deze 
heeft gele tenen en zwarte benen. Een soort die zich de afgelopen jaren sterk ontwikkelt heeft en 
meerdere broedkolonies heeft in Nederland. 
 

4. Purperreiger 
Voor mij de mooiste reigersoort die ons land rijk is. Een bruin oranje nek met zwarte strepen en een 
verenkleed om u tegen te zeggen (zie foto). De mooie oranjeachtige gloed over het verenpak maakt 
dit voor mij de mooiste reigersoort. Deze reiger heeft ook een echte ‘keelzak’ waardoor het niet 
een stijve rechte nek/hals heeft. De purperreiger is een echte zomergast en vertrekt zodra de 
najaarstrek op gang komt. De vogel vliegt dan naar West-Afrika ten zuiden van de Sahara om met 
het komen van het broedseizoen, weer in Nederland aan te komen. 
 

5. Koereiger 
Nog iets kleiner dan de kleine zilverreiger is de koereiger. Een koereiger wordt beschreven als 
zeldzame soort in Nederland met wisselende broedsuccessen. De koereiger doet zijn naam eer aan, 
want de reiger is veel te zien in het weiland direct naast de koeien. Waarom? De koereiger jaagt 
namelijk op de insecten en andere kleine dieren die worden opgejaagd door de koeien. Het is een 
prachtig gezicht om die kleine reigers te midden van die enorme koeien te zien jagen. 
 

6. Roerdomp 
Een heel verborgen leven leidt de roerdomp. Ik heb de vogels slechts driemaal mogen zien. Hij trekt 
zich terug in rietkragen en rietvelden waar hij door zijn schutkleuren helemaal in wegvalt. Zou hij 
buiten de rietkraag staan, dan zie je hem vaak nog steeds niet omdat hij net op het riet lijkt. Ik vind 
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de roerdomp echt een oervogel. Kijk eens naar die 
enorme snavel en de krachtige klauwen. En dan kijkt hij 
als een echte roerdomp onder zijn snavel door, 
werkelijk prachtig! Ik noem hem dan ook wel 
gekscherend ‘de spook van het riet’… Je hoort hem wel 
maar ziet hem niet… 
 
Dus, mocht je nu een purperreiger of koereiger met 
eigen ogen willen aanschouwen. Breng dan eens een 
bezoek aan de openbare vogelhut ‘De Auken’ nabij 
Giethoorn. Ik weet zeker dat u minimaal 5 van de 6 
soorten gaat zien! 
 

Tot de volgende ‘een kijkje in de natuur’! Luca Spin 

NOSTALGIE - 17 oktober 1967    

Enorme ravage op terrein van de werktuigencoöperatie in ELSLOO 
 
Op 17 oktober 1967, volgende maand 55 jaar geleden, richtte een windhoos een chaos aan op het 
terrein van de werktuigencoöperatie De Samenwerking in Elsloo. Mensen raakten er gelukkig niet 
gewond, maar waren net op tijd gevlucht toen de grote stenen loods door een vliegende storm in 
zijn  geheel het loodje legde. 
 
De vliegende storm en het daarmee gepaard gaande noodweer die op de derde dinsdagmorgen van 
oktober in het jaar 1967 de Stellingwerven en de aangrenzende gebieden zwaar teisterde was in 
heel plotseling. Het zwaartepunt  viel rond half elf in de morgen, toen de storm gepaard ging met 
kleine windhozen. De storm richtte op meerdere plaatsen aanzienlijke schade aan. Dakpannen en 
riet scheerden van huizen en boerderijen, bomen braken als lucifershoutjes af, bovengrondse 
elektrische leidingen knapten af en verscheidene bomen ontworteld. 
 
Het grootst was die in Elsloo, waar ’s morgens om half elf de grote loods onder het geweld van de 
zuidwester storm bezweek. 
 
“Met een donderend geraas stortte gistermorgen (17-10-67) omstreeks elf uur in Elsloo de grote 
stenen loods van de coöperatieve Werktuigenvereniging “Samenwerking” in. In de loods stond een 
kapitaal aan landbouwwerktuigen, waarvan het overgrote deel is vernield. De schade wordt geschat 
op zo’n 350.000 gulden. De storm had eerst een 20-tal golfplaten van het dak gerukt. Vanuit het 
bedrijf dacht men eerst dat alleen het dak eraan zou gaan. Kort daarop stortte de achtermuur in en 
enkele seconden later lag de hele zaak plat.  Enkele mensen, die in de loods aan het werk waren, 
renden snel naar buiten toen de golfplaten van het dak werden gerukt. Ze hadden niet veel langer 
moeten wachten. Van de loods die twee jaar geleden werd gebouwd, stond niet meer overeind. 
 
De ravage was niet te overzien. Het grootste deel van het machinepark bevond zich in die nieuwe 
loods; de dubbele muren hadden er niet veel van overgelaten. In de loods stonden 30 kleine- en 
grote machines, werktuigen en een grote hoeveelheid klein materieel. Kort tevoren had men vijf 
tractoren, 2 draglines en een aardappel-rooimachines naar buiten gereden. Eén van die draglines 
stond te dicht bij de loods; een zware betonnen balk vernielde de arm. Het was voor de ongeveer 
260 leden van de coöperatie een geluk dat het seizoen zowat was afgelopen. Wanneer het midden 
in de zomer zou zijn geweest, was de ramp niet te overzien geweest. 
 
Het nadeel was echter dat de winter in aantocht was en de machines buiten moesten staan. De 
ongeveer 20 werknemers begonnen direct al met opruimingswerkzaamheden. Het bedrijf was 
tegen stormschade verzekerd bij “Woudsend”, zodat de leden geen financiële strop zouden krijgen. 
Kort na het opruimen werd een aantal weken na de  ramp al begonnen met de wederopbouw van 
een nieuw loods zodat machines en werktuigen binnen niet al te lange tijd weer onderdak kunnen 
worden gebracht in een loods, die een grotere oppervlakte heeft gekregen dan de oude loods, die 
door de hevige ruk wind in elkaar stortte met alle gevolgen voor het materieel dat er in stond. 

Hendrik Betten 
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Onderweg met Sinneskyn   

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een mooie vakantie is het altijd weer wennen, vooral in deze lastige tijd. De herinnering aan fijne 

momenten, bijvoorbeeld een betoverende zonsondergang, helpt mij vaak om de dagelijkse realiteit 

voor even los te kunnen laten. 

 

Met dichterlijke groet, 

       Hiltsje Jongsma 

  

It ûndergean fan de dei 

 

Der hinget in lila gloede yn ‘e loft 

de jûn dekt de ierde ta 

mei ile lekkens fan latoen 

wylst ik flinters tel yn ’t swiete fjild 

ferfart de dei yn blauwe wâlden 

 

efter de reakoperen skuorre 

hinget focht oan ripe fruchten 

en sammelt dwarrelljocht  

jinsels foar de frije fal 

 

in steltsje wylde guozzen 

hâldt it sljommerjende mar 

noch efkes út de sliep. 

 

De ondergaande dag 

 

Er hangt een lila gloedgolf in de lucht 

de avond dekt de aarde toe 

met ijle lakens van latoen 

terwijl ik vlinders tel in ’t zoete veld 

vertrekt de dag in blauwe wouden 

 

achter de roodkoperen schuur 

hangt vocht aan rijpe vruchten 

warrelend licht verzamelt zich 

voor de vrije val 

 

een stel wilde ganzen 

houdt het dommelende meer 

nog even uit de slaap. 

 

© Hiltsje Jongsma  

 

 

 

 

 

 

 

© Hiltsje Jongsma  
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Elser Agenda 2022 

 

Mocht u een activiteit hebben georganiseerd, meld 

het ons!!! Wij vermelden de datum, tijd, plaats en 

activiteit in deze agenda en op de website van Elsloo. 

Mail:    elseragenda@gmail.com 
Adres: Thea Groote, Horstlaan 20, 8424 PT Elsloo. 

September 
o  Za 10e + Zo 11e: Kunstig Elsloo 2.0 

                      ’s Middags in Het Karkehuus. 
 

o Za 10e: Jeu de Boules tweekamp Langedijke-   
             Elsloo. 14:00-17:00 uur in Langedijke. 

 

o Zo 11e :Gem. Open Monumentendag.  
 12:00-17:00 uur op diverse plaatsen. 
 (In Elsloo : kerk, Klokkenstel, Tjasker,   
  Hoofdweg 54a) 

 

o Vr 16e + Za 17e +Zo 18e: Kunstig Elsloo 2.0 
                      ’s Middags in Het Karkehuus. 

 

o Vr 23e + Za 24e + Zo 25e: Kunstig Elsloo 2.0 
                      ’s Middags in Het Karkehuus. 

 

o Zo 25e: Jeu de Boules tweekamp Langedijke-   
             Elsloo. 14:00-17:00 uur in Elsloo. 

 

o Zo 25e: Tennis jubileum toernooi.  
Tijd volgt op basis aantal deelnemers. 
Aanmelden: tennis@svodiselsloo.nl 
 

 

 
 

Oktober: 
o Za 1e: Pub Quiz. 20:30 Boerenzaal in ‘t Anker 

      Opgeven voor 26 nov.: via Whatsapp: 
    06 22620154 

 

o Za 29e :Schilderen en tekenen. 13:30 uur. 
In Het Karkehuus. Opgeven: 06-46108292 

 
 

 
 

Wekelijkse vaste activiteiten: zie agenda op website. 
 

Colofon 
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